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misgreep; met elkander touwtrekken, net zo lang tot de armen, met opgezwollen
spierballen, zo slap als een vaatdoek naast je uitgeputte lichaam bengelden ...
Ik: zal nooit die oefening vergeten ... waarbij we 36 uur achter elkaar in de
weer waren, berg op, berg af, met onze zwaarbepakte rugzak waar van alles
in zat, behalve eten ... En aan het eind van deze oefening moesten we met
ranke, opvouwbare boten het wild golvend Loch Lochy over peddelen om een
door de Amerikanen bezette bunker aan te vallen aan de andere oever waar we
tot over de knieën wegzakten in de drassige grond ... Bij oefeningen werd
altijd met scherp geschoten. (Het) kamp verloor gemiddeld twee à drie mensen
per maand ten gevolge van de realistisch doorgevoerde training. Sommigen
werden doodgeschoten of getroffen door een granaatscherf, anderen verdronken
of vonden de dood bij het bergbeklimmen ... Van de ruim veertig mensen
waarmee we in Achnacarry de training begonnen waren, moesten er vijftien
het veld ruimen.'!

Diegenen die die eerste schifting doorstonden, kregen lessen in het zeilen,
het autorijden, het motorrijden, het motorboot-varen en het bedienen van
een locomotief, en zij leerden schieten met Duitse en Italiaanse wapens.
Er kwamen in de loop van '42 nieuwe vrijwilligers totdat de ca. tachtig
man bijeen waren waarvan wij melding maakten.

Nog voor de eerste Nederlandse Commandos hun training voltooid hadden,
waren enkele malen operaties in Nederland overwogen die voor uitvoering
door Commandos in aanmerking kwamen. Eind' 41 had prins Bernhard het
plan opgevat, de gevangenen uit het concentratiekamp Schoorl te bevrijden
(hij wist niet dat die gevangenen eind oktober '41 allen naar het nieuwe
concentratiekamp Amersfoort overgebracht waren). Daarover sprak hij
met een pas gearriveerde Engelandvaarder, de reserve-majoor der genie
ir. W. den Boer (op deze komen wij in hoofdstuk II terug). Den Boer
meende een beter plan te hebben: bevrijding van alle gevangenen uit de
Scheveningse Cellenbarakken (het 'Oranjehotel'), waartoe van het strand
tot bij die gevangenis, aldus later den Boer, 'een bruggehoofd' gevormd
moest worden. Den Boer werkte zijn plan uit en legde het aan de prins
voor maar deze deed hem na enkele weken weten dat van 't Sant het plan
afgekeurd had, 'omdat het alarmsysteem in de gevangenis uitstekend was'2
- een argument dat den Boer niet overtuigde en zijn mening versterkte dat
van 't Sant niet te vertrouwen was. Wij tekenen hierbij aan dat den Boer
zich kennelijk niet bewust was dat dicht bij de Cellenbarakken enkele met
Duitsers bezette kazernes lagen en dat het onmogelijk was, met een aan-

! W. van der Veer: Onder de vlag der Commandos (1949),p. 16-18. • Getuige W. den
Boer, Enq., dl. IV c, p. 290.
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