
TAKEN DER 'COMMANDOS'

merkelijk aantal Geallieerde militairen de Nederlandse kust te naderen
zonder ontdekt te worden.
Dat laatste bleek eind maart '42. In de tweede helft van die maand had

de geheime agent jhr. mr. E. W. de Jonge die op 22 februari door de opera-
ties van de groep-Hazelhoff Roelfzema in Katwijk aan land gezet was,
een huis gehuurd in Noordwijk. Wij nemen aan dat hij toen onmiddellijk
(ofwellicht al eerder) het bericht doorgegeven had dat hoge officierenvan de
Wehrmacht 's avonds regelmatig besprekingen hielden in een in Noordwijk
aan de strandboulevard gelegen hotel. In Engeland werd besloten, dat
hotel te overvallen. Dat zou No. 4 Commando doen en als helpers bij die
raid werd aan dit Commando een groep vrijwilligers uit de Irene-brigade
toegevoegd. De Jonge stond met Engeland in contact via zijn marconist
J. Radema. NO.4 Commando werd met de Nederlandse helpers ingescheept,
maar de operatie ging niet door; 'op 12 km van de kust was's nachts', aldus
de officiële geschiedenis van No. 2 (Dutch) Troop, 'bericht gekomen van
[Duitsej troepenconcentraties en was de raid afgelast'! - wij nemen aan dat
dat bericht van het koppel de [onge/Radema afkomstig is geweest, waarbij
wij nog opmerken dat de geheime agent A. G. H. Maassen (die in de nacht
van 16 op 17 maart waarin hij door de groep-Hazelhoff Roelfzema bij
Katwijk aan land gezet was, door een Duitse patrouille was gearresteerd)
aan de Abwehr alles meegedeeld had wat hij van de geheime operaties op
de Nederlandse kust wist; de Duitsers waren dus extra waakzaam.
Dit gebeuren kan bij de staf waaronder de Commando-eenhedenressor-

teerden, slechtsde overtuiging gewekt hebben dat het praktisch onmogelijk
was, Commando-operaties op de Nederlandse kust uit te voeren - trouwens,
dat soort operaties bleek ook elders in Europa moeilijk te zijn.

NO.2 (Dutch) Troop kreeg niets te doen.
In december '43 werd de eenheid naar Brits-Indië overgebracht. Daar

kreeg zij ook al geen opdrachten, behoudens dat vijf door het lot aangewezen
leden mee mochten doen aan een operatie achter de Japanse linies in Birma
waarbij in het oerwoud enkele aanslagen op Japanners gepleegd werden.
Het was al bij al een hoogst onbevredigende situatie. Medio juli '44 ging
No. 2 (Dutch) Troop weer scheep naar Engeland waar hij midden augustus
aankwam. Prins Bernhard koos er toen vier leden uit, die zijn lijfwacht
zouden vormen wanneer hij naar het Continent vertrok, kon acht bij de

1 (Dep. van defensie, hoofdkwartier van de generale staf, krijgsgeschiedk. afd.)
v. E. Nierstrasz: 'De geschiedenis van de Nederlandse Commando-troep No. 2
(Dutch) Troop van No. 10 (Interallied) Commando en het Korps Insulinde tijdens de
tweede wereldoorlog' (1959), p. 6.
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