
NEDERLANDERS BIJ DE 'RAP'

er te weinig krachten in Engeland aanwezig waren. Op de pogingen, die
opheffing ongedaan te maken, ja het luchtwapen na de oorlog eenzelfde
gelijkwaardige positie te geven als de RAF bezat, komen wij in een volgend
hoofdstuk terug.
Wij willen nu eerst weergeven wat Nederlandse jachtvliegers in het kader

van de RAF gepresteerd hebben- en vervolgens (als overgang naar de
marine) de Marineluchtvaartdienst behandelen die, zoalswij in hoofdstuk I

al vermeldden, in '40 met twee eigen eskaders: 320 en 321 (Dutch) Squadron,
was gaan deelnemen aan de operaties van Coastal Command van de RAF:
patrouilleren boven de scheepvaartroutes naar en van Engeland.
Verscheidene Nederlandse jeugdige vrijwilligers en dienstplichtigen

vonden dat laatste, hoe nuttig ook, te passiefwerk; zij wilden de strijd mer
de Luftwaffe aanbinden en daartoe liefst bij Fighter Command van de RAF
ingedeeld worden. Dat vergde medewerking van de Engelsen. Het was.
prins Bernhard, zelf toen in opleiding voor zijn vliegbrevet, die deze mede-
werking wist te verkrijgen. In december '40 werd een eerste groep van
vier-en-twintig Nederlandse leerling-vliegers door de RAF aangenomen.
Andere groepen volgden, o.m. bestaande uit de leerling-vliegers van Haam-
stede en Souburg die in de herfst van '40 naar Indië gestuurd en in de zomer
van '41 vandaar teruggekeerd waren. Er zijn in totaal bij de RAF ca.
tweehonderdvijftig Nederlandse jongeren" in opleiding geweest", waarbij
het overigens in de periode waarin van Boeyen minister van oorlog was
(juni '41-september '42), grote moeite kostte om zijn medewerking te
krijgen bij de overplaatsing van militairen uit de Irene-brigade naar de
RAF. De leerlingen werden nagenoeg allen op de vliegscholen van
de RAF in Canada opgeleid (sommigen evenwel in Engeland) waar zij dan
in de regel een jaar vertoefden; vier-vijfde van hen slaagde. Successievelijk
kwamen dus meer Nederlandse jachtvliegers beschikbaar, niet alleen door
de opleiding in Canada trouwens maar ook door die in de Verenigde

1 Dat zullen wij hoofdzakelijk doen aan de hand van twee elkaar aanvullende
publikaties van de Sectie Luchtmachthistorie van de Koninklijke Luchtmacht, nl.
het in 1961 in gedrukte vorm verschenen werk van kol. J. Tammes : Het wapen der
Militaire Luchtvaart in de Engelse periode 1940-1945 en het in 1976 in gestencilde vorm
verschenen werk van mr. J. W. T. Bosch: 'Het wapen der Militaire Luchtvaart
tijdens de tweede wereldoorlog in Groot-Brittannië, 31 mei 1940-9 mei 1945'.
Het tweede werk is gedeeltelijk gelijk aan het eerste, maar waar Tammes zich, wat
de krijgsverrichtingen betreft, beperkt heeft tot het Nederlands jachteskader,.
beschrijft Bosch mede wat andere Nederlandse vliegers gepresteerd hebben.
2 Van hen zijn zestien tijdens hun opleiding omgekomen. S Per leerling betaalde
de Nederlandse regering ca. f 30 000 aan de RAF.
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