
'322 (DUTCH) SQUADRON'

Nederlandse Commanding Officer, majoor B. van der Stok+, na een korte
periode in Twente, in West-Duitsland. Er waren toen zoveel Nederlandse
vliegers gesneuveld dat het eskader weer gedeeltelijk uit Britten bestond.
In totaal hebben van 322 (Dutch) Squadron negen-en-vijftig Nederlandse

en drie-en-dertig Britse jachtpiloten deel uitgemaakt en van die negen-en-
vijftig Nederlanders zijn zeventien gesneuveld, veruit de meesten in de
laatste drie maanden van de oorlog. 'Het was', aldus een van de overlevenden,

'leven bij de dag. Je praatte daar wel niet over en je dacht er zelfs niet of nauwe-
lijks aan, maar onbewust was je levenspatroon ingesteld op de mogelijkheid,
dat je het de volgende dag wel eens allemaal gehad zou kunnen hebben. De
belangrijkste zaken ... waren de wil om te winnen, ervoor te zorgen dat je in
leven bleef, en het team waarin je zat. Je was afhankelijk van collega's en zij
van jou. Zo kreegje een gestroomlijnd en kameraadschappelijk team, naar buiten
zeer defensief ingesteld en met een harde bolster. Zo was het in de hele RAF,
al moet ik (voor mezelf sprekend) zeggen dat ik de geest in de Squadrons van
gemengde nationaliteit nog beter vond dan in de homogene Squadrons van welke
nationaliteit ook."

Van de eerste groep jachtvliegers waarmee 322 (Dutch) Squadron in
de zomer van' 43 begon, hadden verscheidenen voordien al deel uitgemaakt
van andere Fighter Squadrons van de RAF. Er waren ook Nederlandse
jongeren die op de vliegscholen niet tot jachtvlieger opgeleid werden maar
tot bemanningslid van een bommenwerper; zij konden dan piloot, navigator,
radarspecialist of boordschutter worden. Misschien was het in psychisch
opzicht nog moeilijker aan de operaties van Bomber Command dan aan die
van Fighter Command deel te nemen. De jachtvlieger was door de snelheid
van zijn toestel geen gemakkelijk doelwit voor het Duitse luchtafweer-
geschut, hij had, wanneer hij met een Duitse jager in gevecht raakte (een
gevecht dat in enkele seconden afgelopen kon zijn), een reële kans om te
winnen, hij had een even reële kans om, als zijn toestel getroffen werd,

1 Van der Stok had als reserve-vliegerofficier deelgenomen aan de operaties tijdens
de Meidagen van' 40. Hij was in de zomer van '41 uit bezet gebied ontsnapt en van
hem kwam het denkbeeld, een 'weg via het strand' op te bouwen dat van de herfst
van' 41 af door Hazelhoff Roelfzema verwezenlijkt werd. Vander Stok was toen
bij de RAF gaan vliegen. Hij werd in '42 boven Frankrijk neergeschoten en krijgs-
gevangen gemaakt. Eind maart '44 nam hij deel aan de grote ontsnappingsoperatie
van officieren en onderofficieren van de RAF uit het kamp te Sagan, dicht bij de
Oder - van der Stok en twee Noren waren de enigen die Spanje wisten te bereiken;
van de overige ontsnapten, drie-en-zeventig, werden, zoals wij al in deel 8 vermeld-
den, vijftig door de Gestapo doodgeschoten. .]. Flinterman in (Koninkl. Lucht-
macht, SectieLuchtmachthistorie) W.]. C. Koek: Vijj-en-twintig jaar 322(1968), p. 21.


