
ST RIJD KRACHTEN

vooien welke de Nederlandse of Deense kust volgden. 'De Hudson', aldus
het hoofd van de vliegdienst van het eskader, kapitein-vlieger H. Schaper",

'was er eigenlijk niet geschikt voor. . . Ik ben met. . . verschillende andere
Squadron-commandanten naar Coastal Command geweest, waar wij deze tactiek
nog eens hebben doorgenomen en hebben getracht de wijze van aanvallen te
veranderen om zodoende geringere verliezen te verkrijgen, maar betere resul-
taten gaf het niet, aangezien de topsnelheid met de bomdeuren open 140 mijl was,
hetgeen veel te weinig was voor het goed antiluchtgeschut dat de Duitsers op
hun schepen hadden. Rond de konvooien, en deze waren veelal klein, namelijk
zeven à acht schepen, was meestal een scherm van tien à vijftien kleine scheepjes
die ze als Plak-schepen' gebruikten.'"

Begin '43 werd 320 Squadron uit het verband van Coastal Command
gelicht, aan Bomber Command toegevoegd en naar Lasham. later naar D1111S-
fold verplaatst (zie kaart X); het kreeg toen voor de tweede maal nieuwe
toestellen: Amerikaanse Mitchell-bommenwerpers (B-25's); zij waren
sneller dan de Hudsons (h1111topsnelheid was 500 km per uur) en zij konden
een veel zwaardere bommenlast torsen: 2 000 kg i.p.vv yoo. Zij werden
gebruikt voor aanvallen overdag op doelen in West-Europa maar werden
daarbij dan beschermd door jagers. Onder die dekking voerde het eskader
tot het einde van de oorlog een groot aantal bombardementen uit, ook op
doelen in Nederland+, na oktober '44 van een basis in België uit; in de
laatste dagen van de oorlog maakte het Squadron van een vliegveld bij
Osnabrück gebruik. Operationeel stond het sinds de overgang naar Bomber
Command volledig los van de strijd ter zee, maar het bleef'Marineluchtvaart-
dienst' heten, 'Marine wilde daaraan vasthouden', legde een van de officieren
van het departement van oorlog aan de Enquêtecommissie uit."
In totaal heeft ]20 Squadron van juni '40 tot mei '45 meer dan 4 600

operationele vluchten uitgevoerd. Er zijn ruim vijfhonderd Nederlandse

1Hij had in oktober '40 vergeefs getracht de eerste Nederlandse geheime agent,
L. A. R. J. van Hamel, met een Fokker-watervliegtuig van het Tjeukemeer af te
halen; bij de aanval onder de Noorse kust was zijn Hudson de enige geweest die
ontsnapte. a Luchtafweer-schepen. a Getuige H. Schaper, Enq., dl. VIIIc,
p. 1437. • De eerste aanval op doelen in Nederland vond op 26 maart '44 plaats.
In Ijmuiden werden toen, om het effect na te gaan, bommen geworpen op de
grote betonnen schuilplaatsen van de Duitse Schnellboote (dat effect was praktisch
nihil). Die eerste bommen droegen opschriften als: 'Wij zijn binnenkort thuis',
'Moeder, hoor je me?', 'Maak het bed maar klaar'. (aangehaald in H. J. E. van
der Kop: 'Neem het over.' Belevenissen Vall het Nederlandse vliegtuigsquadron 320 ge-
durende de tweede wereldoorlog (1975), p. 257) 5 Getuige P. J. C. Vos, Enq., dl.
VIII c, p. 3II.
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