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waren, onmiddellijk in de Europese wateren bij de oorlogvoering van de
Royal Navy ingeschakeld werden; de 'Van Kinsbergen' plaatste hij onder
de Britse Commander-in-Chief West Indies, de twee in de West aanwezige
onderzeeboten gaf hij, met verlof van de Admiralty, opdracht naar Engeland
te komen (beide boten moesten eerst nog gerepareerd worden-), de oude
'Sumatra' daarentegen liet hij naar Indië vertrekken. Urgent was voorts, en
in de eerste plaats, dat de schepen die in onafgebouwde staat uit Nederland
ontsnapt waren, afgebouwd werden; in de loop van '41 kwamen zij gereed:
de 'Jacob van Heemskerck' was toen een krachtige anti-lucht-kruiser
geworden (het schip had zo sterke luchtafweerbatterijen dat het een aanwinst
vormde voor elk eskader waarbij het ingedeeld werd), de 'Isaac Sweers'
een volwaardige torpedobootjager en de '0 23' en '0 24' volwaardige
onderzeeboten. Tekort aan personeel had de marine aanvankelijk niet
(behalve voor de onderzeeboten), integendeel: tijdens de Duitse invasie
waren namelijk vierhonderd marinemannen uit Indië via Amerika naar
Nederland onderweg; die vierhonderd waren beschikbaar om schepen te
bemannen, en hetzelfde gold voor allen wier schepen te verouderd waren
om nog zinvol ingezet te worden. De marine had dus in de eerste tijd een
tekort aan schepen; er moesten op korte termijn nieuwe aangeschaftworden,
en dergelijke aanschaffingen zouden ook in de toekomst noodzakelijk
zijn: ging een schip verloren, dan werd, tenminste alshet geen onderzeeboot
betrof, meestal een groot deel van de bemanning gered en moest men dus
voor hen een nieuw schip vinden.
In '40 en '41 heeft de marine in Engeland tijdelijk gevaren met een Britse

jager, een Frans fregat en een Franse anti-onderzeeboot-trawler": zij heeft

1 Dat herstel vond in eerste instantie plaats in Canada. Een van de twee boten,
de '0 I4', kwam nadien in oktober' 40 in Engeland aan, maar de andere, de '0 IS',
pas in oktober' 42: de boot was eerst op een Canadese werf gerepareerd, werd toen
enige tijd in Canadese wateren ingezet, maar moest vervolgens weer maandenlang
gerepareerd worden op de grote werf van de Amerikaanse marine in Philadelphia.
'Ik heb het', aldus in '49 jegens de Enquêtecommissie de commandant van een van
de in Indië gestationeerde onderzeeboot-flottieljes, die van de zomer van '42 af
in Londen belast was met het onderhoud van de Nederlandse onderzeeboten,
'in mijn functie enige keren meegemaakt, dat wij voor onze boten meer eisten dan
de Engelsen aan hun eigen boten gaven ... Wij hebben ... boten gehad welke
meer dan eenjaar, soms vijftien maanden, in onderhoud lagen, terwijl de Engelse
boten er onder dezelfde omstandigheden zes maanden over deden.' Vraag van de
voorzitter van de Enquêtecommissie: 'Wie huldigden dat perfectionisme?' Ant-
woord: 'Bijna de hele Nederlandse marine; daar gaan wij nu nog steedsmank aan.'
(getuige P. A. Mulock van der Vlies Bik, Enq., dl. VIII c, p. 473) 2 Die twee
Franse schepen voeren, teneinde geen moeilijkheden met de Gaulle te krijgen, met
de Nederlandse en de Franse vlag tezamen aan de vlaggestok.


