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Naast de schepen die wij in het voorafgaande noemden, waren er nog
andere: die namelijk welke kort vóór of ten tijde van de val van Indië
hetzij Australië, hetzij Ceylon bereikt hadden als schamele rest van de
Koninklijke Marine in Indische wateren die daar al haar kruisers, behalve
de oude 'Sumatra' en de moderne 'Tromp', en al haar torpedobootjagers
verloren had; de andere kruisers en alle torpedobootjagers waren Of door
de Japanners de grond in geboord Of na de Slag in de Javazee (27 februari
'42), toen ontsnappen uit Soerabaja nagenoeg onmogelijk leek, door hun
eigen bemanningen tot zinken gebracht. De 'Sumatra' daarentegen was,
zoals wij al in hoofdstuk 5 vermeldden, tijdig naar Ceylon verplaatst -
de 'Tromp' die in de nacht van 18 op 19 februari '42 zwaar beschadigd was
in het zeegevecht bij Bali, arriveerde in Australië. Behalve de 'Tromp'
kwamen begin maart drie oude onderzeeboten, de als 'eiland' vermomde
mijnenveger 'Abraham Crijnssen', drie hulpmijnenvegers en een hulpschip
in Australië aan. Op Ceylon arriveerden, behalve de 'Sumatra', vier onder-
zeeërs (drie oude, één moderne: de '0 19'), de kanonneerboot 'Soemba', de
mijnenlegger 'Willem van der Zaan' en drie hulpschepen.' Maar er ver-
schenen op Ceylon nog andere eenheden van de Koninklijke Marine: die

1Als gevolg van de evacuaties naar Australië en Ceylon kwamen talrijke opva-
renden van de Koninklijke Marine in die twee gebieden terecht - gebieden overigens
die door de Indische Oceaan van elkaar gescheiden waren. Naast die opvarenden
waren ook anderen ontkomen, enkele stafofficieren bijvoorbeeld. Voorts hadden
de adelborsten met de staf van hun opleidingsinstituut en had het stafpersoneel van
het Marine-etablissement uit Soerabaja Ceylon kunnen bereiken. De adelborsten
werden naar Engeland getransporteerd waar de Koninklijke Marine bij Falmouth
de adelborsten-opleiding van Den Helder voortgezet had, en de staf van het
Marine-etablissement, ca. honderdvijftig man, belandde in eerste instantie in
Simonstown (bij Kaapstad in Zuid-Afrika) waar een marinewerf was die berucht
was om het slechte werk dat zij afleverde. 'Toen heeft men gedacht', aldus schout-
bij-nacht G. W. Stöve (een van de twee Nederlandse vertegenwoordigers bij de
Combined Chiefs of Staff), 'dat onze mensen de werf ... meer leven in konden
blazen. Dat is een grote teleurstelling geworden. Men had daar geen behoefte aan
stafpersoneel, men kon er alleen werklieden gebruiken. De mensen van het staf-
personeel waren eigenlijk stuk voor stuk tevens zeer bekwame werklieden, althans
het lagere stafpersoneel : de opzichters, de bazen. Die mensen ... hebben daar als
bekwame werklieden gewerkt. Ze vielen niet zo erg in de smaak, omdat ze in
één uur meer deden dan vele werklui in een dag' (getuige G. W. Stöve, Enq.,
dl. VIII c, p. 553) - de groep van het Marine-etablissement bleef niettemin in
Zuid-Afrika zitten, maar sommigen van deze geschoolde technici werden naar
punten overgebracht waar hun capaciteiten beter gebruikt konden worden.


