
'ISAAC SWEERS'

'Isaac Sweers' (over de 'Van Galen' en de 'Tjerk Hiddes' zullen wij in deel
II schrijven).

De 'Sweers', goed bewapend en snel (hij kon bijna 38 mijl oftewel bijna
70 km per uur halen), werd in juni '4I in dienst gesteld en kreeg na enkele
oefentochten als eerste opdracht, convooien te begeleiden: eerst heen en
terug naar Spanje, maar vervolgens op de gevaarlijkste trajecten die er in
die tijd bestonden: de trajecten in de Middellandse Zee. In december '41
nam het schip deel aan een zeeslag waarin twee lichte Italiaanse kruisers
vernietigd werden. In januari '42 ging het weer, van Alexandrië uit, op
Malta af. De 'Sweers', toen onder commando van kapitein-luitenant-ter-zee
W. Harmsen, beschermde daarbij een convooi dat voor de bevoorrading
van dat omstreden eiland van vitaal belang was. 'Als Malta in de buurt
komt', aldus een relaas over deze tocht,

'maken de (vijandelijke) bommenwerpers plaats voor torpedovliegtuigen die
het convooi van alle kanten in zeer gedurfde aanvallen bestoken. Het is af en toe
een haast komisch gezicht . .. Overste Harmsen is een betrekkelijk klein
mannetje en kan nauwelijks over de verschansing van de brug heenkijken.
Daarom staat hij daar meestal op een stoel die met een ketting vastgeklonken is.
Hij heeft altijd een grote sigaar in zijn mond ... In spannende momenten kauwt
hij dat ding zowat op. Zijn manschappen hebben het volste vertrouwen in
hem .. Hij is een zeer bekwaam zee-officier ennaar het schijnt zonder zenuwen. Hij
laat de torpedovliegtuigen vlakbij komen, totdat ze hun torpedo's afgooien.
Pas walmeer hij de koers van de aanstuivende torpedo ongeveer heeft bepaald,
geeft hij de roerganger order om scherp stuurboord of bakboord uit te draaien,
met het gevolg dat de tinfish steevast vóór of achter langsgaat .

. . . Eens, tijdens een bomaanval, duikt er een gierende Junkers op de 'Sweers'
af ... Een rijtje bommen druppelt vlak langs het schip, zodat er geweldige
waterzuilen opspuiten die ... de andere schepen de indruk geven dat de Dutch
er nu toch eindelijk geweest is. Maar nee ... één moment later, tippelt de
'Sweers' met vlammende vuurmonden ongedeerd uit het waterballet te voor-
schijn. Een naburige Britse schuit geeft een beleefd seintje: 'Alles oké?' En
commandant Harmsen laat prompt terugseinen: 'Nee, mijn sigaar is nat!' '1

Bij deze tocht naar Malta redde de 'Sweers' nagenoeg de gehele beman-
ning (tweehonderd man) van de Britse jager 'Gurkha', die in brandende
olie lag. Dat gebeurde niet ver van Tobroek waar de Britten in die tijd
volstrekt geïsoleerd zaten. 'Ik heb', vertelde overste Harmsen aan de
Enquêtecommissie,

1J. Helder: Pieter Dourlein (I95I), p. 89-90.
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