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'het schip er uit getrokken en vrijwel de hele bemanning gered. Ik had toen echter
al die mensen aan boord, maar het konvooi moest verder ... Ik heb toen de
Engelse admiraal geseind om te vragen wat ik moest doen. Deze zei me, de
mensen naar Tobroek te brengen. Dat was helemaal een ellende. De haven lag
vol gezonken schepen. De Engelse commandant, een kolonel van de marine,
zat in een grot ... Hij zei: 'Neem maar eengin, water krijgje niet, want dat heb
ik niet.' Al die Engelse officieren kwamen aan boord om eens een sneetje brood
te eten. Acht maanden hadden zij geen brood gezien en geleefd op die cakes en
corned beef

... Ik had een prachtjager. Overdag was ik de wing-destroyer, omdat ik
veel anti-air-geschut aan boord had. 's Avonds kwam altijd de order, dat ik
midden vóór moest gaan varen, omdat ik de meeste torpedo's had ... Voor
de mensen vond ik het wel moeilijk. Het aardige is echter dat er nooit één van
de bemanning is achtergebleven. Van de Engelsen bleven ze wèl achter, maar
van ons nooit één."

Op weg naar Indië kwam ook de 'Sweers' begin maart' 42 op Ceylon
terecht. Het schip volgde Somerville naar Mombasa, werd vandaar in de
zomer van '42 om Kaap de Goede Hoop naar Engeland gestuurd voor
onderhoud maar bevond zich in oktober weer in Gibraltar. De Geallieerde
landingen in Marokko en Algerië waren ophanden: 7 november. De
'Sweers' patrouilleerde enkele dagen in de Straat van Gibraltar op zoek naar
Duitse en Italiaanse onderzeeboten. Op de TIde kreeg hij opdracht, de
overlevende bemanningsleden op te pikken van het KPM-schip 'Nieuw
zeeland' dat, leeg op weg terug naar Gibraltar, door een U-Boot getorpe-
deerd was. Er waren gewonden onder die bemanningsleden - 'bootsman
Geerling van de 'Sweers' vertelde later', aldus Bezemer, 'dat er zich onder
de gewonden een ouwe baas bevond van een jaar of vijf-en-zestig die erg
tekeer ging, omdat dit nu al de zevende keer was dat hij getorpedeerd
werd 2, zodat hij het thans welletjes vond." De 'Sweers' bracht de bemanning
van de 'Nieuw zeeland' naar Gibraltar, maar werd onmiddellijk weer naar
de Geallieerde vloot gezonden die zich benoorden Algerië bevond. In de
nacht van de rzde op de rj de november nam de 'Sweers' op zee,langzaam
met een tanker opvarend, stookolie in - ter bescherming van die tanker
wilde hij tot daglicht in zijn buurt blijven.

Om half vijf werd overste Harmsen wakker gepord door de officier van
de wacht die iets verdachts had menen te zien. Harmsen beklom de brug.
Niets te zien. Hij ging weer naar zijn hut. Omstreeks vijf uur werd de

1 Getuige W. Harmsen, Enq., dl. VIII c, p. 1201. 2 Wij houden het voor mogelijk
dat de man ook al in de eerste wereldoorlog gevaren had. 3 K. W. L. Bezemer:
Zij vochten op de zeven zeeën, p. 128.
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