
'ISAAC SWEERS'

'Sweers' aan stuurboord vlak na elkaar door twee torpedo's getroffen die
door een Duitse U-Boot gelanceerd waren. 'De eerste', schrijft Bezemer,

'kwam aan in de grootste, zojuist gevulde olietank, gelegen achter de verblijven
der bemanning en onmiddellijk grenzende aan het verblijf van het machine-
kamerpersoneel. Deze torpedo had een groot gat in de scheepshuid geslagen
waaruit nu brandende olie stroomde, die zich over de golven verspreidde.
Velen van hen, die over boord waren geslagen of gesprongen, kwamen ... om
in deze vlammenzee. Het schot dat de olietank van het stokersverblijf scheidde,
was meteen weggeslagen, zodat het grootste deel van het zich in genoemd verblijf
ophoudend machinekamerpersoneel ... het leven verloor. Bovendien was het
opperdek onder de bak vernield en dematrozen die, ruw gewekt en slaapdronken,
langs de normale weg naar boven trachtten te komen, (kwamen), verblind door
vuur en rook, in grote getale ... in de brandende olietank terecht. Deze torpedo
had moeilijk ongelukkiger kunnen treffen."

De tweede torpedo verwoestte de officiershutten ; de dertien marine-
officieren die er lagen te slapen, waren op slag dood.
Doordat de 'Sweers' niet in alarmtoestand was (er was geen enkele nieuwe

aanwijzing dat zich in het betrokken zeegebied nog vijandelijke onder-
zeeboten bevonden), waren er, toen de torpedo's hun doel troffen, slechts
drie officieren aan dek. Overste Harmsen voegde zich bij hen, gewond door
een steekvlam van ontploffende munitie. De sloepen konden niet gestreken
worden - de stuurboordsloep was versplinterd en voor het strijken van de
bakboordsloep maakte de 'Sweers' (die spoedig zou zinken) teveel slagzij.
Men wierp een vlot overboord. 'Het was', aldus Bezemer,

'reeds overvol toen overste Harmsen in de buurt er van kwam, en op zijn vraag
of hij er nog bij kon, werd gezegd, dat het niet ging en dat hij zich maar moest
vasthouden. 'Wie ben je', werd er nu geroepen en toen de commandant, die er
onherkenbaar uitzag, zich bekendmaakte, sprongen er wel zes of zeven tegelijk
in het water. . . (Hij) werd vervolgens op het vlot gehesen. Eén wilde zijn
verbrand en met olie bedekt voorhoofd wat afwissen, maar veegde hele lappen
huid mee.'2

Twee trawlers namen de geredden aan boord: zes-en-tachtig man -
zes-en-tachtig van de honderdvier-en-negentig,
Harmsen werd vijf maanden later commandant van de 'Heemskerck',

Zijn grootste angst was geweest dat men hem 'misschien in Londen aan de
wal (zou) houden en daar had ik', vertelde hij in 'SI aan de Enquêtecom-
missie, 'helemaal geen zin in.'3

1 A.v., p. 130. 2A.v., p. 131. S GetuigeW. Harmsen, Enq., dl. VIII c, p. 1202.
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