STRIJIDKRACHTEN

De vijf modernste van de zeven ‘O’-boten die uit Nederland ontsnapt
waren, werden in Dundee gestationneerd (zo ook in 40 en ’42 de twee
‘O’-boten die uit de West gekomen waren). In materieel opzicht moesten
talrijke moeilijkheden opgelost worden: er was een groot tekort aan reserve-
onderdelen en er waren maar beperkte voorraden granaten (voor de kanons)
en torpedo’s {toen de Nederlandse op waren, moesten Engelse gebruikt
worden die minder voldeden). Groter nog waren de personeelsproblemen.
Verscheidene bemanningsleden bleken tegen de spanningen van het varen
in oorlogstijd niet bestand te zijn en moesten afgekeurd worden. Dan waren
de onafgebouwde ‘O 21" en ‘O 24’ alleen maar met een kernbemanning
(niet veel groter dan een derde van de voltallige) de Noordzee overgestoken
en daar moest dus aanvulling voor gevonden worden.

Met dat al vertrok al op 12 juni 40 de eerste Nederlandse onderzeeboot,
de ‘O 13’, uit Dundee voor zijn eerste operationele tocht, nl. naar de Noorse
kust; hij ging daags daarna verloren, wellicht doordat hij in een kort
tevoren door de Duitsers gelegd mijnenveld terechtgekomen was, wellicht
door een aanvaring met een Poolse onderzeeboot. Patrouilletochten door
de vier andere onderzeeboten volgden. In november ging wéér een verloren :
de ‘O 22’; hij is of in een Duits mijnenveld beland &f door dieptebommen
van Duitse onderzeebootjagers getroffen. Twee zware verliezen! Van vijf
moderne boten waren in een half jaar tijd twee met hun gehele bemanning
verloren gegaan. Aan Nederlandse kant was men bovendien van oordeel
dat de uit Dundee opererende onderzeeboten (van de Engelse werden in 40
vijf vernietigd) ineffectief gebruikt werden; dat was althans de opvatting
van de Nederlandse commandanten en van de kapitein-ter-zee C. Hellingman
die in Dundee als Senior Officer Dutch Submarines namens admiraal Furstner
toezicht vitoefende op de Nederlandse onderzeeboten. ‘De verschillende . . .
doorlopend door onze boten ingenomen patrol-posities zijn’, rapporteerde
Hellingman eind november 40,

‘tot dusver niet anders geweest dan een soort schildwachtposten, bepaald naar
aanleiding van vermoedens of van vage, meestal niet bevestigde berichten. Onze
onderzeeboten, aldaar optredend als bewakers, agerend zonder enig verband
of enige samenwerking met andere strijdkrachten, dus onderworpen aan de
bijziendheid en de langzaamheid welke het kenmerk is van de onderzeeboot
als wapen-alleen, voldeden uiteraard slecht’-

bij gebrek aan goede inlichtingen (er was geen combinatie met lucht-

1 Brief, 26 nov. 1940, van C. Hellingman aan Furstner (Eng., punt p, gestenc.
bijl. 576).
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