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gebracht) en kreeg toen een reeks aanvallen met dieptebommen te door-
staan, zag op 31 augustus (Koninginnedag) twee op een Italiaanse onderzee-
boot afgevuurde torpedo’s net missen, bracht enkele uren later een Italiaans
vrachtschip tot zinken, begin oktober een Vichy-Frans vrachtschip, door-
stond medio november weer een aanval met dieptebommen, schoot enkele
dagen later een Italiaanse schoener de grond in en bracht een tweede door
rammen tot zinken - en behaalde in de nacht van 27 op 28 november ’41 een
spectaculair succes. Hij kwam een U-Boot tegen die met een afgedekte
lamp begon te seinen. Dat sein werd door de Engelse seiner die aan boord
van de ‘O 21’ meevoer, terstond als een Duits sein herkend — twee torpedo’s
werden gelanceerd. Eén trof doel. T'waalf overlevenden werden opgepikt.
‘De officieren’, schrijft van Dulm,

‘lieten wij, conform de internationale gebruiken, in ons verblijf komen. Vooraf
maakten wij dit echter voor hun ontvangst cen beetje gereed! Er werd een groot
portret van Churchill opgehangen, benevens een aantal van de kleurige affiches,
die steeds aan alle Britse exportartikelen toegevoegd werden en waarop met
grote letters te lezen stond: ‘Arrived safely, thanks to British convoys™ of ‘Britain
delivers the goods’. Eerst toen het verblijf hiermee in ruime mate versierd was,
mochten de heren binnenkomen.”

Van de derde Nederlandse onderzeeboot, de ‘O 23°, zijn de meeste
gegevens verloren gegaan; wij weten echter wel dat dit schip, onder bevel
van luitenant-ter-zee eerste klasse G. B. M. van Erkel, op zijn eerste patrouille-
tocht in de Middellandse Zee eind juni een Italiaanse tanker tot zinken
bracht. Daags na dit succes bleek overigens dat de ‘O 23’, onder water
varend, door een lek in de buitenste brandstoftank een breed oliespoor
achterliet; hij moest toen, nadat al door twee Italiaanse torpedobootjagers
vergeefs jacht op hem gemaakt was, voortijdig zijn operatiegebied onder
de Italiaanse kust verlaten.

Eind 41, begin '42 werden de drie onderzeeboten? voor een onderhouds-
beurt naar Engeland gezonden. Nadien vertrokken zij naar Indié. Zij
kwamen op Ceylon terecht en zouden tot het einde van de oorlog betrokken
zijn bij de strijd tegen Japan.

Gelijk in hoofdstuk 5 vermeld, werd begin ’42 ook het onderzeeboot-
moederschip ‘Colombia’ naar Indié gedirigeerd en kwam ook dit schip

1]. F. van Dulm: Onder de bloedvlag van de ‘O 21’ 1940-1945 (z.3.), p. 171. 2 Zij
waren ook enkele malen gebruikt om in Italié geheime agenten aan land te zetten ~
riskante tochten waarbij zij bovendien hun aanwezigheid niet mochten verraden
door vijandelijke schepen aan te vallen.
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