STRIJDKRACHTEN

in reparatie; in de eerste maanden van '45 patrouilleerde hij van Dundee uit:
inspannende tochten, als steeds, maar geschikte aanvalsdoelen kreeg men
niet te zien. Er waren nauwelijks nog Duitse schepen die zich buitengaats
waagden.

De marine had, afgezien nog van de ‘Queen Wilhelmina’ die tot eind ’44
op Curagao bleef, twee fregatten in dienst: de van de Engelsen gekochte
‘Johan Maurits van Nassau’ en de van hen geleende ‘Friso’. Fregatten waren
kleine, lichte oorlogsschepen die vooral voor de bestrijding van U-Boote
gebruikt werden; daartoe waren zij uitgerust met 10 cm-kanons en diepte-
bommen.

De twee genoemde fregatten hebben hoofdzakelijk convooien in de
Middellandse Zee begeleid, de ‘Johan Maurits van Nassau’ trad daarbij
tien maanden lang als leider van een escortegroep op waartoe behalve de
‘Friso’ ook drie Engelse fregatten behoorden. Na die periode (aanvallen
op vijandelijke schepen vonden niet plaats) werd de ‘Friso’ aan de Adimiralty
teruggegeven en de ‘Johan Maurits van Nassau’ voorlopig in Engeland
opgelegd.

Kanonneerboten zou men ‘veldhouwitsers te water’ kunnen noemen : het
zijn langzame boten met weinig eigen bescherming die dus alleen in het
kader van grote, door sterke vloten gedckte landingen gebruikt kunnen
worden om van zee uit extra vuursteun te geven aan landingstroepen, maar
die steun kan dan ook zeer effectief zijn: de Nederlandse kanonneerboten
hadden als hoofdbatterij dric kanons met een kaliber van 15 cm. Twee
van die kanonneerboten ontsnapten tijdens de Meidagen uit Nederland:
de ‘Flores’, twintig jaar oud, en de nog oudere ‘Gruno’. De ‘Gruno’ werd
buiten dienst gesteld en voor de ‘Flores’ kwam er werk toen de Gealliecerden
in juli ’43 overgingen tot de landing op Sicilié. Een zusterschip van de
‘Flores’, de uit Indié ontsnapte ‘Soemba’, werd toen van Ceylon aangetrok-
ken — de twee bleven nadien samen opereren bij de landingen op Sicilié,
bij Salerno (september ’43) en bij Anzio (januari '44), maar ook nog bijj
tal van andere gelegenheden tijdens de Geallicerde veldtocht in Italig. De
hoofdwegen liepen er veelal langs de kust en als de Duitsers zich daar
hardnekkig verdedigden, was de vuursteun die de twee Nederlandse
kanonneerboten konden verlenen, steeds zeer welkom. De twee lagen
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