MOTORTORPEDOBOTEN

Overdag zouden de MTB’s veel te gemakkelijk door het Duitse kustgeschut,
door toestellen van de Luftwaffe en ook door de vergelijkbare lichte eenheden
welke de Kriegsmarine kende, getroffen kunnen worden; die eenheden
bestonden vooral uit Schnellboote, tweemaal zo groot als de MTB’s, beter
bewapend ook, en met motoren die het voordeel hadden dat zij niet op
benzine maar op diesclolie liepen die veel minder brandbaar is.

Uit Nederland was één onafgebouwde motortorpedoboot ontsnapt, de
‘TM s1°; deze werd als motorkanonneerboot afgebouwd en in de zomer
van ‘41 onder commando van luitenant-ter-zee tweede klasse W. A. de
Looze (die daartoe uit Indié ontboden was?) bij een Engels Motorgunboat-
(MGB)-flottielje ingedeeld.2 De Looze’s goede ervaringen droegen er toe
bij dat admiraal Furstner besloot, een groter aantal Nederlandse eenheden
aan de nachtelijke strijd in Kanaal en Noordzee te laten deelnemen; hij
bestelde eerst vier nieuwe MTB’s, vervolgens nog eens vier en met die
acht kon in de zomer van 42 de eerste Nederlandse MTB-flottielje gevormd
worden. Furstner plaatste ze onder commando van de luitenant-ter-zee
tweede klasse E. H. Larive die samen met zijn ranggenoot F. Steinmetz in
juli ’41 uit het kasteel annex officieren-krijgsgevangenenkamp Colditz in
Saksen ontsnapt was. Larive was evenals de Looze een jeugdige doorzetter
en bij uitstek geschikt, psychisch en physiek, voor de nachtelijke offensieve
oorlogvoering ter zee. Wie ouder was dan dertig jaar, kon daar niet meer
aan deelnemen: de MTB’s en MGB’s kregen, als zij met een snelheid van
70 km over het water voortstoven, zulke enorme klappen van de golven
dat het lichaam van ouderen er niet tegen bestand was.

Aan die eerste acht MTB’s werden begin '44 vijf toegevoegd: er kwam
toen cen tweede Nederlands MTB-flotticlje tot stand, onder de Looze,
wiens MGB buiten dienst gesteld was. Van de Nederlandse motortorpedo-
bootdienst die de twee flottieljes omvatte, werd Larive commandant.

Samen met andere MTB’s operecerden de Nederlandse aanvankelijk van
Dover uit. Zij bleken daar overdag te kwetsbaar en werden in september "42
naar Dartmouth verplaatst (zie kaart X op pag. 707); dat was wel erg ver
weg (het was vandaar vier uur varen naar het Nauw van Calais), maar toen
de Engelsen eenmaal in Dover een grote bunker gebouwd hadden waar de
MTB’s overdag konden schuilen, keerden zij in maart ’43 naar Dover terug
en daar zijn zij nadien gebleven. Tientallen malen zijn de Nederlandse

1 Het Londense Marinehoofdkwartier heeft in de periode zomer '40-december *41
wel meer specialisten uit Indié laten overkomen (wij maakten al gewag van een
onderzeeboot-bemanning). 2 De motorkanonneerboten hadden een kanon met
een kaliber van 5 cm aan boord; zij konden bovendien mijnen leggen.
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