
STRIJDKRACHTEN

flottieljes er op uitgetrokken. Zij hebben, samen met de door Engelsen
bemande MTB's en MGB's, de Duitse kustvaart wel bemoeilijkt, maar niet
kunnen verhinderen. Zij hebben die kustvaart en de escorte-eenheden van
de Kriegsmarine ook niet veel verliezen toegebracht: de afweerkracht van
de Duitse convooien was te groot. Eén van de Nederlandse MTB's is bij
die operaties verloren gegaan doordat hij een drijvende mijn (vermoedelijk
een Duitse) raakte.
Op 5 september '44 ('Dolle Dinsdag') werd de Nederlandse motor-

torpedobootdienst opgeheven. Furstner meende dat Nederland spoedig
bevrijd zou worden, hij had marinekrachten nodig voor de Z.g. port-parties
die naar de Nederlandse havens gezonden zouden worden, en voor die
parties wilde hij de bijna tweehonderd man gebruiken die op de MTB's
dienden. Achteraf gezien zou het misschien beter zijn geweest, de Neder-
landse MTB's, voorzover zij nog bruikbaar waren (zij hadden veel geleden)
in dienst te houden. 'Wij hadden', verklaarde later de Looze, 'veelnuttiger
werk kunnen doen dan het aan de wal zitten in Brussel, Sluiskil, enzovoort. '1

*
Tot slot de mijnenvegers.
Mijnenvegen is taai werk, maar noodzakelijk en niet ongevaarlijk. Niet

ongevaarlijk, omdat wie mijnen veegt, ondanks alle voorzorgsmaatregelen
heel wel zelf op een mijn kan lopen (bovendien konden de mijnenvegers
die in de Noordzee ingezet waren, door Duitse vliegtuigen aangevallen
worden); noodzakelijk, omdat de aanvoerroutes naar de grote Engelse
havens alsook de routes waarvan de kustvaart gebruik maakte, onmisbare
schakels waren in de oorlogstransporten; en taai werk, omdat gedurende
lange periodes dag in, dag uit hetzelfde traject geveegd moest worden.
Bij de Nederlandse mijnenveegdienst werden om te beginnen acht schepen

ingeschakeld die in Nederland al als zodanig dienst gedaan hadden: één
'echte' mijnenveger en zeven tot hulpmijnenvegers verbouwde trawlers.
Er waren méér vissersvaartuigen uit Nederland ontsnapt, twee-en-veertig
in totaal, en daarvan werden spoedig zeven door de Britse Navy gevorderd
en successievelijk een twaalftal door de Nederlandse marine. De vissers
werden, gelijk reeds opgemerkt, gemilitariseerd (het is begrijpelijk dat
verscheidenen hunner jaloers waren op hun collega's wier trawlers niet

1GetuigeW. A. de Looze,Enq., ell. VIII c, p. 1272.


