
MIJNENVEGERS

gevorderd waren en die mochten blijven vissen) en aan hen werden, o.m.
voor de organisatie van de dienst en voor het commando aan boord,
marine-officieren toegevoegd alsmede, voor de verbindingen, seiners. Als
commandant van de dienst trad de reserve-kapitein-luitenant-ter-zee
J. J. Logger op. Holyhead (zie kaart X op pag. 707) werd de basis voor de
mijnenvegers. De vissersvaartuigen waren metalen schepen. Toen de
Engelsen nu voor het mijnenvegen nieuwe houten schepen gingen gebruiken
(die waren onkwetsbaar voor de Duitse magnetische mijnen), schafte het
Marinehoofdkwartier geleidelijk zestien van die houten schepen aan die
toen in twee divisies ingedeeld werden, een in Harwich, een in Great
Yarmouth. Twee mijnenvegers zijn bij het vegen verloren gegaan: één
(metalen) trawler en één houten schip; de trawler verging na een Duitse
luchtaanval met man en muis, van het houten schip dat door een Duitse
akoustische mijn getroffen werd, was er één overlevende. 'Bij dat mijnen-
vegen', aldus die overlevende, matroos eerste klasse Leendert Taal (een
visser uit Scheveningen), 'dacht je eigenlijk nooit aan gevaar; het ging
maar door. 's Zomers voer je om zes uur 's morgens uit en om tien uur
's avonds was je binnen. Je voer gewoon uit of je naar de bakker om een
broodje ging. Zij gaven anders klappen, die grondmijnen! Als er een door
ons tot ontploffing werd gebracht, zag je waterzuilen als kerken zo hoog'! -
zulk een ontploffing slingerde Taal bewusteloos de lucht in; hij kwam bij,
terwijl hij op een stuk wrakhout in zee dreef. Hij had een rugwervelfractuur
maar onmiddellijk na zijn herstel ging hij weer varen - op een mijnenveger,
Over zijn ervaringen met de vissers aan boord van de mijnenvegers

vertelde, aldus Bezemer, een van de marine-officieren het volgende:

'Betere zeelui worden nergens ter wereld gevonden. Militair gesproken
- wel, laten wij het maar met demantel der liefdebedekken ... Maar alsvegers
van mijnen waren ze onovertroffen. En om de duvel niet bang ... In de jaren
dat ik bij de Mijnenvegersdienstheb gediend, is het nimmer voorgekomen
dat in een spannendeperiode ook maar éénder opvarendenzijn schipachterzeilde
of zich ziekmeldde, zonder daarvoor een goede reden te hebben."

*

Dat brengt ons, maar nu algemener, tot de mensen aan boord van de
marineschepen.

1 Aangehaaldin K. W. L. Bezemer:Zij vochten op de zeven zeeën, p. 91. 2 A.v.,
p.89-90.
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