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De meesten hunner waren beroepsmilitairen die zich al van jongsaf aan
tot de marine aangetrokken hadden gevoeld en die, officieren zowel als
minderen, een deugdelijke opleiding hadden gekregen. In de Londense
periode kwamen er, veronderstellen wij, naar verhouding wat meer dienst-
plichtigen aan boord 1(precieze cijfersontbreken), maar de beroepsmilitairen
bleven verre overheersen - zij bepaalden de geest. In dat opzicht was de
commandant de belangrijkste figuur. De equipage wist dat zij op kritieke
momenten van zijn beslissingen afhankelijk was. Zij moest vertrouwen
in hem hebben. Dat vertrouwen hing af van zijn zeemanschap, van het
voorbeeld dat hij in gevaarlijke situaties bood, maar ook van de menselijk-
heid die hij toonde: van zijn aandacht voor de persoonlijke problemen
van leden van de equipage (de meesten waren jarenlang van hun familie,
eventueel ook van hun gezin gescheiden en kregen uit bezet gebied niet
meer dan de korte Rode Kruis-berichten), van de wijze waarop hij met
een enkel stevig woord of met een kwinkslag ontevredenheid wist op te
vangen. In wezen was, aldus onze indruk uit talloze beschrijvingen, de
geest aan boord goed en dat wil in de eerste plaats zeggen dat de door het
Marinehoofdkwartier uitgekozen conuuandanten voor hun veelzijdige
taak geschikt waren en dat, naar hun voorbeeld, de officieren kundige
krachten waren en op humane wijze met de minderen omgingen. 'Ik kan u
eenvoudig zeggen', aldus jegens de Enquêtecommissie kapitein-luitenant-
ter-zee P. J. G. Huijer, commandant van de kanonneerboot 'Soernba' totdat
deze naar de Middellandse Zee vertrok, en nadien chef-personeel in Helfrichs
staf,

'dat men de bemarmingenmet eennatte vingermeekon krijgen, overalwaarheen
men maar wilde ... Wanneer een schipmoeilijkhedenheeft, dan ligt dat mijns
inziens eenvoudig aan de commandant ... Ik heb bijvoorbeeld het volgende
meegemaakt met mijn equipage. Ik kwam in Bombay om te repareren. De
bemanning zou van boord gaan. We lagen langs de steiger. 's Morgens had ik
eenman of vijf, de kok, de bottelier enz., naar het kamp gestuurd om te kijken';
die kwamen terug en maakten een ontzettende deining dat zij in een varkensstal
terechtkwamen. Ik zat in mijn hut en hoorde hen praten. Het begon er iets
vervelend aan toe te gaan en ik ging er wel eens even heen. Ik stond midden
tussende club en zei: 'Wat mot dat hier?' Ja, commandant, moet u eenshoren,
dit en dat.' Ik zei: 'Nou, jongens, dat is eenvoudig: van wie eten jullie hier?'
'Van de Engelsen.' 'Nou, hebben die het een spat beter? Wou je hebben dat je
hier te gast was? Verdorie,je mag God danken dat je geen honger hebt en dat

1Vóór de oorlog bestondde bemanningvan de Nederlandseoorlogschepenvoor
70% uit beroepsmilitairenen voor 30% uit dienstplichtigen. 'Tijdens de
reparatiezou de bemanningin eenEngelskamp opgenomenworden.


