
OPVARENDEN VAN DE MARINE

je hier nog komen kan en dat je eten kan krijgen. Wou je het beter hebben
dan de Engelsen? Wil je gauw rnaken dat je wegkomt!' Met een luid hoeraatje
ging de hele club weg, zonder moeite. Ik had even goed kunnen zeggen: 'Ik
gelast jullie, enzovoort', van de hoge toren af Maar ik heb hun in hun eigen
taal toegesproken. Ik heb het nu een beetje minder grof gezegd dan ik het hun
heb gezegd bij die gelegenheid, maar dan deden ze het."

Algemener, en weer Huijer:

'Ik weet wanneer ik commandant van een schip ben, alles, wat er op dat
schip rondgaat. In oorlogstijd nam ik mijn pet onder mijn ann; dan kon ik
overal rondlopen zonder eerbewijzen en iedereen gaat door met zijn werk. Dan
sta je eens te praten met de mensen; je hoort van iedereen alles, van de kok, van
de bottelier, van de scheerder enzovoort, en van de majoor-machinist die een
luchtje staat te scheppen. Die staat graag eens te praten en dan zegt hij: 'Comman-
dant, we hebben moeilijkheden met dit of dat!' "-

taak van de commandant was het dan, rustig te luisteren, en, als de moeilijk-
heden opgelost konden worden (dat was niet steeds mogelijk) er via de
eerste officier, zijn vaste verbindingsman met de equipage (óók een functie
van kardinale betekenis 0, zorg voor te dragen dat de nodige maatregelen
genomen werden.

Natuurlijk is er aan boord van de schepen veel gekankerd, soms vooral
over het eten", maar een verstandige commandant besefte dat dat niet meer
was dan stoom afblazen. Er is ook wel tegen de discipline gezondigd en er
zijn misdragingen voorgevallen, maar bepaald niet in ongewone mate."

1 Getuige P.]. G. Huijer, Enq., dl. VIII c, p. 1046. • A.v. S 'Wat het eten betreft',
aldus O. de Booy, de commandant van de '0 24', 'zijn de Engelsen met heel
weinig al tevreden en de Nederlanders met heel veel al gauwontevreden' - de
Nederlandse marinemannen hadden 'ongelofelijke hoeveelheden vet en aardappels
nodig'. Toen de door de Engelsen gebouwde onderzeeboten 'Dolfijn', 'Zwaardvis'
en 'Tijgerhaai' in dienst gesteld werden, bleek dat de Engelse kombuis niet de
gelegenheid bood om voldoende hoeveelheden aardappelen te koken; de grill werd
toen vervangen door een speciaalontworpen kooktoestel voor aardappelen.
Vooral de Amerikaanse rantsoenen waren bij de Nederlandse marinemannen
weinig populair - maar er waren tijdens de operaties bij Siciliëvoor de bemanningen
van de 'Soemba' en de 'Flores' geen andere. 'De Nederlandse matroos', schreefBax,
commandant van de 'Flores', 'is gewend om's ochtends een paar fikse boterhammen
met kaas te eten; voor biscuitjes met jam haalt hij z'n neus op ... Van een ferm
vet stuk vlees met een flink bord aardappelen kan hij 's middags smullen, maar
corned beef uit een blikje met dehydrated aardappelschijfjes gaan er niet met smaak
in.' (]. S. Bax: 'Batterij gereed ... vuur!', p. 88) • De commandanten kregen in
oktober' 42 bij wetsbesluit C 65 de bevoegdheid, een groot aantal strafbare feiten
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