
STRIJDKRACHTEN

Er heeft zich in de jaren '40-'45 aan boord van de Nederlandse marine-een-
heden in elk geval maar één ernstig incident voorgedaan, nl. eind juni '42
aan boord van de kruiser 'Jaco b van Heemskerck', toen deze zich in Simons-
town (Zuid-Afrika) bevond.

Het schip lag daar zes weken in reparatie: weken waarin de equipage
naar hartelust kon passagieren in Kaapstad. Enkele opvarenden (de 'Heems-
kerck' had een bemanning van een kleine vierhonderd man) kregen in die
tijd goed gesalarieerde betrekkingen in Zuid-Afrika aangeboden en diegenen
die er over dachten te deserteren, wisten dat zij hulp zouden krijgen van het
anti-Britse bevolkingsdeel, en verwachtten dat zij van de Zuidafrikaanse
politie (de goeddeels mislukte actie tot arrestatie van Nederlanders die niet
voor dienst in de Irene-brigade wilden opkomen, viel in diezelfde tijd) niet
veel te duchten zouden hebben. Op 26 juni gaf de commandant, kapitein-
ter-zee jhr. E. J. van Holthe, bevel dat de equipage aan boord moest blijven:
het schip was vaargereed. Die order kwam spoediger dan de equipage
verwacht had, velen hadden voor die avond al afspraakjes gemaakt in
Kaapstad. Er werd gemord, zelfs werd de valreep bestormd, en van Holthe
moest, teneinde de orde te herstellen, er Engelse militairen bij halen. Daags
daarna, 27 juni, voer de 'Heemskerck' weg; er bleek toen dat vijf-en-twintig
man er in geslaagd waren, van boord te komen. Bovendien bleek dat een
bemanningslid een takel van een van de motorsloepen doorgesneden had.
Van Holthe gaf daags daarna een bekendmaking uit-, waarin o.m. stond:

'Ik weet niet wie de dader is geweest en stel er ook geen onderzoek naar in.
Ik wil hem echter hierbij meedelen dat, indien hij heeft gemeend mij persoonlijk
met die daad te hebben willen treffen of schrik aanjagen, hij daarmee niets heeft
bereikt, aangezien ik mij persoonlijk daarvan niets aantrek.

Ik neem hem echter deze uiterst laffe daad dáárom in hoge mate kwalijk,
omdat hij daarmee het leven van een aantalopvarenden, die zich, ingeval het
schip iets overkomt, in die sloep moeten kunnen redden, ernstig in gevaar heeft
gebracht. Deze lafhartige daad is in oorlogstijd een misdaad tegenover zijn
kameraden aan boord.'

Een ongelukkige bekendmaking (de commandant had natuurlijk een
onderzoek moeten instellen) - Furstner deed aan Helfrich weten dat alleen

disciplinair af te doen. Daardoor werd voorkomen dat de overtreders naar de
standplaats van de commanderende officier van de betrokken vloot gezonden
moesten worden (in de Middellandse Zee was dat geruime tijd lang Gibraltar of
Alexandrië). Zulk een overplaatsing deed aan boord een schakel wegvallen.

1Tekst: Enq., punt p, gestenc. bijl. 613.
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