OPVARENDEN VAN DE MARINE

de laatste alinea zijn instemming had. Van de vijf-en-twintig deserteurs
waren er vier maanden later zestien opgespoord en gearresteerd, allen in
bordelen; zij werden gestraft. Of men de resterende negen ook nog heeft
weten te vinden, is ons niet bekend.

Het gebeuren aan boord van de ‘Heemskerck’ leidde in *s1 tot de volgende
dialoog tussen de voorzitter van de Enquétecommissic en van Holthe’s
opvolger Harmsen (tevoren commandant van de ‘Sweers’):

Voorzitter: ‘Zoals u weet, is er eens muiterij aan boord van de ‘Heemskerck’
geweest.

Harmsen: ‘O ja? Na (mijn) tijd ?’

Voorzitter: ‘Nee, v46r uw tijd, onder de heer van Holthe.’

Harmsen: ‘Tk heb er nooit iets van geweten. Ik heb een reuze bemanning
gehad; ik begrijp het niet’ . . .

Voorzitter: ‘U hebt in ieder geval nooit last met de mensen gehad?’

Harmsen: ‘Niet in het minst. Ik heb één keer een klacht gehad over het krenten-
brood. Ik geloof dat het met Pasen was dat de schipper bij de eerste officier kwam
met een klacht van een marinier, dat hij alleen krentenbrood kreeg, terwijl hij
recht had op zoveel sneetjes wittebrood. Ik heb de bemanning voor de boeg
laten komen en toen kwam die man met zijn klacht naar voren. Ik heb hem toen
gezegd dat het toch te erg was dat hij nog klaagde, terwijl er in Holland niets
te eten was. Ik heb nooit meer een klacht gehad.”

Het is, wat de marine betreft, bij dit ene incident gebleven. Wel hebben
zich in ’41 en 42 enkele gevallen voorgedaan waarbij schepelingen door
opzettelijk overtredingen te plegen, trachtten enige tijd lang (voor onderzoek
en voor het uitzitten van hun straf) van boord te komen?, maar dit zijn er,
schijnt het (wij hebben geen cijfers), maar weinigen geweest. Daarbij moet
bedacht worden dat het opereren ter zee, bezwaarlijk ook onder de beste
omstandigheden®, in *41 en ’42 extra riskant was, met name in de Middel-
landse Zee. In het algemeen menen wij dat vooral van de bemanningen van
de onderzeeboten veel gevergd is — aan boord van de bovenwatereenheden
had men het het moeilijkst in de jaren waarin (wij beperken ons tot het
Europese strijdtoneel) grote zeegebieden door de Duitse en Italiaanse
luchtmachten bestreken werden en de U-Boote nog niet teruggedrongen

1 Getuige W. Harmsen, Eng., dl. VIII ¢, p. 1203. 2 Mede om dat te voorkomen,
werd in oktober ‘42 wetsbesluit C 65 afgekondigd hetwelk de krijgstuchtelijke
bevoegdheden van commanderende marine-officieren belangrijk uitbreidde.
% In de tropen kon men veel last hebben van de hitte. Vooral de haven van Freetown
in West-Afrika was berucht. Toen de ‘Sweers’ er ecens lag, kon de kok er zijn
spicgeleieren op het dek bakken; in dezelfde haven werd in de machinekamer van
het fregat ‘Friso’ bij het olicladen een temperatuur van 74° Celsius bereikt.
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