
STRIJDKRACHTEN

waren. Tijdens elke operationele tocht verkeerde men dag en nacht in
levensgevaar. Men deed desondanks zijn plicht. Velen vonden daarbij steun
in hun nationaal gevoel, sommigen ook in hun levensovertuiging of hun
geloof! - de angst bleef Oorlog is wreed en het is een fictie te menen dat
wie bij oorlogshandelingen betrokken is (ter zee waren dat ook de opvaren-
den van de koopvaardij l), vrij is van angst.
Larive, commandant van een van de twee Nederlandse MTB-flottieljes

en van de Nederlandse motortorpedobootdienst, voerde na de oorlog eens
een gesprek met een van zijn ondergeschikten die met hem aan de nachtelijke
gevechten met de Duitse Schnellboote deelgenomen had; dat gesprek ging
over de vraag waarom de een wel, de ander niet bestand was geweest tegen
de spanningen en verschrikkingen van de oorlog. 'Commandant', zei
Larive's gesprekspartner, 'er zijnmaar twee soorten mannen: laffeen bange_'2
Aan de laffe had men niets - de bange vochten. Oorlog is vechten en wie
vecht, bevordert de eindoverwinning. Overal waar Nederlandse strijd-
krachten in Geallieerdverband aan oorlogshandelingen deelgenomen hebben,
is die bijdrage door hen geleverd; ze was bescheiden, maar ze was reëel.

1De (gereformeerde) vlootpredikant ds. J. H. Sillevis Smit heeft er veel toe bijge-
dragen om het moreel hoog te houden. Hij was niet alleen een bezielend spreker,
maar men wist van hem dat hij er prijs op stelde, aan operaties deel te nemen. In
mei '43 was hij aan boord van de '0 10' tijdens de laatste patrouille waarbij dit
schip met moeite naar Lerwick terugvoer, en toen hij eind '43 in Zuid-Italië de be-
manningen van de 'Soernba' en de 'Flores' bezocht, verlengde hij zijn verblijf om
bij een actie aanwezig te zijn. 2 Aangehaald in K.W. L. Bezemer: Verdreven doch
niet verslagen, p. 419.
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