‘ENGLANDSPIEL

3 mei gearresteerd) bericht zond aan SOE. Hoe dat zij, SOE gaf (de op 6
maart gearresteerde) Lauwers opdracht, een som geld naar Bottema te
brengen. Daarmee belastte zich V-Mann Ridderhof die Bottema’s vertrou-
wen won door hem ‘Brandy’ te noemen. De ‘SD’ liet Bottema op vrije
voeten; gehoopt werd dat Ridderhof vroeg of laat via hem iets te weten
zou komen dat de moeite waard was.

Bottema nam in Zoutkamp aan de April-Meistakingen van ’43 deel - hij
werd naar het concentratickamp Vught overgebracht, maar daaruit,
vermoedelijk op last van Schreieder, na een dag ontslagen. Later in 43
werd via Bottema getracht, nadere bijzonderheden over de Zweedse Weg
te vernemen, maar zonder succes; Bottema wist er niets van.

Pas in de laatste oorlogsmaanden bleek dit contact dat bijna drie jaar
tevoren dank zij het Englandspiel gelegd was, voor de bezetter van betekenis.
Bottema was toen in aanraking gekomen met de Friese illegaliteit. Hij
doorzag nog steeds Ridderhofs verradersrol nict. Ridderhof zelf hoedde
zich er wel voor, via Bottema dieper in die illegaliteit door te dringen
aangezien hij wist dat zijn signalement sinds eind ’43 op vrij grote schaal
onder Nederlandse illegale groepen verspreid was. Hij slaagde er evenwel in,
via Bottema een andere V-Mann van de Abwehr te introduceren, Jan Brouwer,
en diens inlichtingen leidden er toe dat op 7 april 45 in Makkum een grote
razzia werd gehouden waarbij naar wapens van de Binnenlandse Strijd-
krachten werd gezocht. Wapens werden niet gevonden, maar een aantal
inwoners van Makkum en omgeving werd gearresteerd en zeven personen
die de ‘SD’ van betrokkenheid bij het illegale werk verdacht, werden
doodgeschoten.

Door het werk van V-Mann Ridderhof was in maart 42 de door J. van
Hattem geleide spionagegroep de ID (Inlichtingendienst) opgerold (van
Hattem had veel relaties gehad in de Haagse OD) en het zijn vermoedelijk
mededelingen van van Hattem of van leden van zijn groep geweest welke
Schreieder op het spoor brachten van een tweede, op van Hamels initiatief
teruggaande spionagegroep: de groep-van Gruting/d’Aquin.

Van der Waals, zich nu ‘Jan’ noemende, wist d’Aquin te benaderen.
Hij gaf zich uit voor agent van de Engelse geheime dienst en beweerde,
zendverbinding met Engeland te hebben. D’Aquin eiste dat Radio Oranje
ter verificatie een bepaalde slagzin in een van haar programma’s zou op-
nemen. Of daarvoor via de lijn-Lauwers dan wel via de kijn-Jordaan zorg-
gedragen is, weten wij niet — in elk geval werd, vermoedelijk op 11 mei '42,
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