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eigenlijke 'ontvangstcomité' maakten steeds Poos en Slagter deel uit, maar
dicht bij hen bevonden zich in het duister enkele Duitsers, onder wie SS-
Untersturmjûhrer [ohannsen die bokskampioen van Hamburg geweest was.
Werd alleenmateriaal afgeworpen, dan duurde het vaak geruime tijd voor

men alleparachuuts gevonden had. Ook naar de agent of de agenten moest
door het 'ontvangstcomité ' menigmaal tamelijk lang (tot meer dan een uur
toe) gezocht worden. Waren zij gevonden, dan werden de wachtwoorden
gewisseld en had elke agent, na de grote spanning waarin hij verkeerd had,
het vreugdevolle gevoel dat hij de moedige vaderlanders ontmoet had die hij
had verwacht, en dat zijn missie uitnemend begonnen was. De agent hield
dan meestal toch, zoals hem door SOB aangeraden was, zijn pistool in de
hand. Het eerste gesprek dat Poos en Slagter met de agent voerden, duurde
meestal ongeveer een uur. In dat uur trachtten zij gegevens te weten te
komen die de agent, als hij gearresteerd was, misschien niet of pas na lange
tijd zou prijsgeven: hoe hij in werkelijkheid heette, of hij een bepaald bericht
van veilige aankomst geven moest, of hij 'innocent letters' moest sturen
naar de eerrespondentie-adressen van SOB in Zwitserland of Zweden, of zijn
missie een bepaalde tijdsduur had, en of hij naast zijn eigenlijke opdracht
(die Giskes en Schreieder vaak al bekend was) nog andere opdrachten moest
uitvoeren. Aanvankelijk vond dat eerste gesprek louter in de openlucht
plaats, later werd de agent door Poos en Slagter wel meegenomen naar een
naburige woning waar hij, zo werd hem gezegd, de leiding van de plaatse-
lijke illegaliteit of zelfs de leider van de grote op te richten illegale organi-
satie (de organisatie ter uitvoering van het Plan for Holland) zou ontmoeten.
Hetzij in de openlucht, hetzij in die woning werd de agent dan gezegd

dat hij beter de overall kon uittrekken die hij over zijn gewone kleding droeg.
Terwijl de agent dat deed (hij had dan zijn pistool moeten neerleggen of
uit handen gegeven), werd hij gegrepen en onmiddellijk geboeid: voorkomen
moest worden dat hij zijn zelfmoordcapsule in de mond stak of code-
papieren vernietigde. Hij werd niet mishandeld maar, aan volledige ver-
bijstering ten prooi, snel naar Den Haag gereden." Daar werd zijn kleding
zorgvuldig doorzocht (waarbij bleek dat veel agenten de papiertjes met hun
'aanloop-adressen' welke zij in het vliegtuig uit het hoofd hadden moeten
leren, nog bij zich hadden). Schreieder of een van zijn ondergeschikten kwam
dan binnen, een en al zakelijke vriendelijkheid. Cognac en sigaretten werden
aangeboden. 'u hebt uw instructie zeker van SOB gekregen?' werd dan
gezegd - en dan volgde een reeks bijzonderheden waaruit de agent, menend

1 Later naar Driebergen toen zich daar het bureau van Giskes en een nevenbureau
van Schreieder bevonden.


