
'ENGLANDSPIEL'

Toen Major Bingham op de overkomst van 'Fred' bleef aandringen,
besloten Giskes en Schreieder. SOB op een andere wijze te bedriegen. Er
ging bericht naar Bingham dat 'Fred' zou trachten, via Frankrijk Spanje
te bereiken. Vi-Mann van der Waals ging op weg en Giskes droeg er ver-
volgens zorg voor dat 'Fred' in Parijs gearresteerd werd in een café waar
hij een bespreking had met leden van een Franse illegale groep welke al
door een Vi-Mann van de Abwehr gepenetreerd was - een groep waarvan de
Abwehr wist dat zij zendverbinding met Engeland had. Het is waarschijnlijk
dat deze groep aan SOB (hetzij rechtstreeks, hetzij via MI-6) heeft doen
weten dat 'Fred' helaas de vijand in handen was gevallen.

*

Uit het voorafgaande bleek dat Giskesen Schreieder in november telegram-
men wisselden met SOB via de lijn van van Hemert. Inderdaad, zij hadden
in augustus besloten, van van Hemerts verbinding als zevende lijn in het
Engiandspiel gebruik te maken, hoewel dezezijn security-check nog steedsniet
afgegeven had. Op 22 augustus was via van Hemerts lijn diens eerste
telegram aan SOB toegezonden. Bijna anderhalf jaar later, begin april' 44,
zei Lieutenant-Colonel Dobson, Binghams opvolger als hoofd van de Dutch
Section van SOB, tegen kapitein Lieftinck en luitenant Schilp dat hem, aldus
een verklaring van de twee laatstgenoemden, 'bij het nalezen van de tele-
grammen, ingekomen van Heck Blue' (SOB's aanduiding voor van Hemerts
zendschema) 'was gebleken, dat het eerste telegram van deze agent, ont-
vangen 22 augustus 1942, onontcijferbaar was en dat in tenminste vier der
daarop onmiddellijk volgende telegrammen de z.g. identity-check ontbrak'! -
d.w.z. dat op tenminste vier van de gedecodeerde telegrammen die SOB-
Dutch van de ontvangstcentrale toegezonden had gekregen, de aanduiding
had gestaan: 'Identity-check omitted.' SOB had desondanks het verkeer met
van Hemert voortgezet.
Via deze lijn was het dat op 12 november '42 aan Giskes en Schreieder

bleek waar het fotootje van Marijke Sluijservoor diende.
In Londen was, zoals wij al in deel 6 verhaalden (hoofdstuk 3, in de

paragraaf 'Het Spiel tegen Vorrink'), Meyer Sluijser op 3 november '42

bij de koningin ontboden; zij wist dat hij in '41 in contact had gestaan met

1Enq., dl. IV a, p. 722.
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