‘SCHEEPSRAMP’ BIJ ROTTERDAM

slepen. Bodens en zijn collega (beiden spraken vloeiend Nederlands) bleven
aan boord van de lichter. Op zondag 4 augustus om kwart over twaalf
’s middags naderde de sleep de Maasbruggen in Rotterdam. Bodens bracht
de explosieve lading tot ontploffing, een grote rookwolk steeg op, de lichter
begon te zinken. De Duitse kapitein van de sleepboot trachtte hem naar de
kant te duwen, hetgeen er slechts toe leidde dat een ander schip dat daar lag,
zwaar beschadigd werd. Bodens en zijn collega, verdacht van sabotage,
werden door de kapitein van de sleepboot prompt gearresteerd, honderden
Rotterdammers stonden verheugd op de Maasbrug en aan de oevers het
gebeuren gade te slaan — Giskes die zich op de motorboot van de Hafen-
kommandant had bevonden, liet niet na, ‘die Tatsache der Sprengung nach
England (zu) melden.’t Wij nemen aan dat Major Bingham hier een groot
succes in zag.?

Het tweede misleidingsmiddel dat door Giskes toegepast werd, was dat
hij, toen Beukema toe Water bij Perpignan ‘verongelukt’ was, het aanbod
deed, een boodschapper namens Droogleever Fortuyn naar Engeland te
zenden. Major Bingham drong op diens persoonlijke overkomst aan, maar
hem werd bericht dat zulks nadelig zou zijn voor de grote organisatie welke
Droogleever Fortuyn nu leidde. Giskes deed Bingham weten dat hij de
tocht van de boodschapper opnieuw kon laten regelen door ‘George van
Vliet’ die nu dus al voor de derde maal ingeschakeld zou worden.?

Hier moeten wij even bij stilstaan.

Wij weten uit een rapport van de Abwehrt dat Giskes V-Mann Ridderhof
had weten ‘op te bouwen’ via de lijn van de in februari gedropte van
Os/W. van der Wilden, de zestiende lijn van het Englandspiel.

Nu willen wij herinneren aan het waarschuwingstelegram van Six in de
vorm waarin het op 23 juni 2an kolonel de Bruyne en (naar wij aannemen:
zeer spoedig) door deze aan Major Bingham voorgelegd was: ‘acht para-

1 Getuige H. J. Giskes, Eng., dl. IV ¢, p. 107. 2 Het lag in hetzelfde vlak dat Bodens
in de weken die volgden, drie of vier keer sabotage pleegde aan minder belangrijke
lijnen van de Nederlandse Spoorwegen — een activiteit welke afgebroken werd toen
men begreep dat die ‘aanslagen’ wellicht niet geheel zouden overtuigen doordat
represailles tegen de burgerij nagelaten werden. 2 Giskes had er o.m. zorg voor
gedragen dat enkele Geallicerde luchtmacht-officieren als ‘piloten’ veilig door
Ridderhof naar Spanje gebracht werden. ‘Das geschah alles nur’, zei hij aan de
Enquétecommissie, ‘um die Echtheit des ‘Nordpolspiels’ weiter zu fundieren. Es war ein
sehr wichtiger Teil meiner Aufgaben, immer wieder . . . den Leuten in England zu zeigen:
Jawohl, es funktioniert ja.’ (getuige H. J. Giskes, Eng., dl. IV ¢, p. 130). 4 Engelse
vertaling van een rapport, 10 aug. 1943, van de Abwehrstelle Niederlande (Collectie-
van Niftrik, 1).
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