‘ENGLANDSPIEL

chutisten waaronder Doulin en Arabe weken geleden gearresteerd stop
code . .. bekend.” De Bruyne las in ‘Doulin’ ‘Dourlein’ — een voor de hand
liggende gissing. Nam men nu aan {en de simpelste prudentie vergde zulks)
dat Dourlein gearresteerd was, dan handelde men veilig door in elk geval
66k aan te nemen dat zich onder de acht gearresteerden de vier agenten
bevonden, die onmiddellijk véér Dourlein gedropt waren: Kist, van Os
en de neven van der Wilden, en dat dus ook de codes van hen vieren aan de
vijand bekend waren. Maar juist via de lijn-van Os/W. van der Wilden
waren Giskes en Schreieder er in geslaagd, -Mann Ridderhof aanvaard te
krijgen. Welnu, het telegram van Six ten spijt was Major Binghams ver-
trouwen in ‘George van Vliet’ ongeschokt.

Het aanbod van Giskes om de tocht van Droogleever Fortuyns bood-
schapper te laten regelen door ‘George’, werd door Bingham met beide
handen aanvaard. Giskes en Schreieder hadden er evenwel weer wat nicuws
op gevonden: in november '42 was Jambroes ‘gesneuveld’, in december
‘Fred’, de z.g. helper van Taconis bij de ‘aanslag’ op de Kootwijker zender,
in Parijs ‘gearresteerd’, in juni '43 Kist ook al in Parijs ‘gearresteerd’, eind
juli Beukema toe Water bij Perpignan ‘met zijn auto verongelukt’ - nu
moest een persoon in levende lijve Engeland bereiken. ‘George van Vliet’
zocht contact met een Nederlandse luitenant-kolonel van wie Giskes en
Schreieder wisten dat hij in verbinding gestaan had met de ‘Dienst-Wim'.
De luitenant-kolonel zei tegen ‘George’ dat hij voor illegaal werk steeds te
bereiken was via een van zijn vroegere sergeants, H. Knoppers, die in
Blaricum woonde. ‘George’ ging naar Knoppers toe en wist spoedig diens
vertrouwen te winnen; hij vertelde Knoppers van zijn gesprek met de
overste (dat werd door Knoppers geverifieerd en in orde bevonden), hij gaf
Knoppers rantsoenbonnen voor onderduikers en hij stelde hem begin augus-
tus voor, naar Engeland te gaan. ‘Hij zei’, aldus later Knoppers: ‘ ‘Er moet
iemand naar Engeland gaan voor instructies, die wordt dan geparachuteerd.
Daarvoor ben jij wel een vent; ik zal dat doorgeven aan Engeland.’’?
Knoppers zei ja. Hij kreeg Spielmaterial van Schreieder en Giskes mee,
o.m. een korte nota over de opbouw van de z.g. districtsgroepen en foto’s
van Duitse tanks.

Begin augustus was Knoppers in Frankrijk, korte tijd later in Spanje
waar hij met prioriteit op een boot werd gezet naar Liverpool. Major
Bingham haalde hem daar af, sterker dan ooit overtuigd van de betrouw-
baarheid van ‘George van Vliet’. Het enig vreemde was dat Knoppers

1 Getuige H. Knoppers, Eng., dl. IV ¢, p. 937.
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