GROOTSEMINARIE HAAREN

zij allen contact gehad met de officieren van de Dutch Section: met Major
Blizard (tot eind augustus '42) en diens naaste medewerker, later opvolger,
Major Bingham. Het schijnt dat de suggestie van de Duitsers dat van 't Sant
de verrader was, niet erg aansloeg; dat is ook begrijpelijk: van 't Sant had
met de uitzending der SOE-agenten niets te maken gehad, maar Blizard
en Bingham zoveel te meer. May (en vermoedelijk deden dat ook andere
Duitsers) liet herhaaldelijk doorschemeren dat de ‘SD’ met Blizard samen-
werkte, tegen Dourlein ‘had (hij) het steeds over hem. Hij kende hem goed,
zet hij’, en de met die woorden gewekte suggestie werd door Dourlein
(‘wij wisten niet meer wat wij moesten geloven’) bepaald niet verworpen?;
waarschijnlijker leek het deze evenwel dat niet Blizard, maar Bingham de
verrader was. Bingham had, herinnerde Dourlein zich, soms dingen gezegd
die althans bij Dourlein twijfel gewekt hadden of hij wel betrouwbaar was.
Zo had hij eens verteld, dat de kapitein-ter-zee N. A. Rost van Tonningen
geen NSB’er was, terwijl Dourlein met zekerheid meende te weten dat deze,
een broer van de bekende NSB’er mr. M. M. Rost van Tonningen, op
10 mei ‘40 in Amsterdam op verdenking van verraad neergeschoten was
(dat was inderdaad gebeurd, maar Bingham had gelijk: de kapitein-ter-zce
Rost van Tonningen heeft nimmer iets met de NSB te maken gehad), en
verder had Bingham, toen Dourlein op het punt van vertrekken stond en
gezegd had, dat hij hoopte dat het spoedig tot een Geallieerde invasie van
‘West-Europa zou komen, opgemerkt (zo schreef Dourlein in december 43
in Spanje), ‘dat ik me geen illusies moest maken, want voor de Geallicerden
de Duitsers militair verslagen zouden hebben, zou het wel 1958 worden.”?

Dat Bingham zich zo pessimistisch zou hebben uitgelaten tegen een
agent die hij in bezet gebied inzette, betwijfelen wij in hoge mate, maar hoe
dat zij: voor Dourlein was Bingham de verrader, en voor hem niet alleen.
‘Ik geloof’, zei later Ubbink, ‘dat één de naam ‘Bingham’ genoemd heeft,
terwijl een ander Bingham niet graag mocht. De naam ‘Bingham’ klonk
elke avond door de muren. Op het laatst wist niemand beter dan dat
Bingham de grote verrader was.”?

De Nederlandse regering moest dus tegen Bingham gewaarschuwd wor-
den - zij moest in elk geval gewaarschuwd worden, ook als er geen duidelijke
verrader was.

De eerste agent die uit Haaren trachtte te ontsnappen, was de op 1 oktober
"42 gedropte (en gearresteerde) saboteur van der Giessen. Hij was sterk als

1 Getuige P. Dourlein, a.v., p. 1941. 2 P. Dourlein: ‘Rapport’, a.v., dl. IV a,
p. 627. 3 Getuige J. B. Ubbink, a.v., dl. IV ¢, p. 231.
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