‘ENGLANDSPIEL’

een beer, maakte van het hefarmpije van het raampje in zijn cel een soort
schaar, kreeg een tralie door, liet zich op een avond in december zakken
aan een ‘draad’ van spiralen uit zijn bed, kwam bij de achteruitgang van het
Grootseminarie terecht en trachtte, zeggend dat hij stoker was, de Duitse
wachtpost te passeren. Die vatte argwaan op, hield van der Giessen met zijn
wapen in bedwang en deze werd vervolgens weer opgesloten. Er werd toen
bepaald dat alle Englandspiel-agenten tegen acht uur ’s avonds een stoel met
hun schoenen en bovenkleding op de gang moesten plaatsen, en er werd hun
meegedeeld dat zij rekening moesten houden met de mogelijkheid dat,
indien één hunner er in zou slagen te ontvluchten, de toezegging dat hun
leven gespaard zou worden, ingetrokken zou worden.

Dat bij die gelegenheid niet gezegd werd: dan geldt de toezegging als
vervallen, betekende dat diegenen die over ontsnappen bleven denken,
althans niet voor een ernstig gewetensconflict geplaatst werden. Wie over
ontsnappen dacht, had overigens moeilijkheden genoeg op te lossen! De
bewaking was scherp.

Voor Dourlein, die al bij het doorgeven van de waarschuwing van eind
april ’43 getoond had, ook als gevangene niet tegen het nemen van risico’s
op te zien (hij had in die waarschuwing immers zijn eigen naam vermeld),
kwam vast te staan dat hij zo enigszins mogelijk diende te ontsnappen.
In juli wist hij door klopsignalen dat er maar één gevangene was die met
hem dat waagstuk wilde ondernemen: de eind november '42 gearresteerde
Ubbink die in de cel naast de zijne zat. s Avonds om half zes kregen de
gevangenen (zij zaten telkens gedrieén in een cel) hun avondbrood dat door
een bewaker met een rammelend karretje rondgebracht werd. In de gang
waarop de cellen uitkwamen, waren na acht uur ’s avonds steeds twee of
drie Duitse bewakers aanwezig, maar in de nacht van zaterdag op zondag
en van zondag op maandag was dat er maar één. Het plan van Dourlein en
Ubbink was om op een zaterdag of zondag ca. half zes door de tralies van het
raampje te glippen dat zich boven de deur van hun cel bevond, zulks nadat
de bewaker met zijn rammelend broodkarretje gepasseerd was (die zou dan
zijn rug naar hen toe hebben), en zich vervolgens te verbergen in een van
de drie wc’s die voor de Duitse wacht bestemd waren. De wc-raampjes
hadden ook tralies, maar ze hoopten zich daar door te kunnen wringen;
dan zouden ze zich laten zakken met een ‘touw’ van ongeveer 12 meter
dat zij uit hun jute onderleggers gemaakt hadden.

Op zaterdagavond 28 augustus ‘43 kon de eerste poging om te ont-
snappen niet ondernomen worden doordat opeens twee bewakers de
ronde deden met het broodkarretie. Op zondagavond bleek er maar één
te zijn. Kort na half zes slopen Dourlein en Ubbink op hun sokken een van
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