
DOURLEIN EN UBBINK ONTSNAPPEN

de drie WC'S binnen. Om acht uur werden buiten de cellen waaruit zij
ontsnapt waren, drie stoelen geplaatst waarop de kleding van twee gevan-
genen zo verdeeld was dat het leek of ze van drie gevangenen was; er
stonden ook telkens drie paar schoenen. De Duitse bewaker merkte niets.
Dourlein en Ubbink werden in hun wc niet ontdekt. Om ongeveer half
een in de nacht lieten zij zich zakken door het raampje. Er stond veel wind,
de schildwachten hoorden geen gerucht, ook niet toen Dourlein en Ubbink
over drie prikkeldraadversperringen en door een ondiepe gracht kropen.
Na enig zoeken kwamen zij op de weg naar Tilburg. Daar kregen zij onder-
dak in het Capucijnenklooster en een der paters bracht hen in verbinding
met een illegale werker, F. K. J. ('Frans') van Bilsen. Deze nam hen in huis.
Hun eerste wens was, telegrafisch Londen te waarschuwen. Eén van
van Bilsens relaties, J. c. A. M. Vinken, wist dat een reserve-kapitein van
de infanterie, J. B. P. M. de Swart, toegang had tot een geheime zender.
De Swart kreeg een uitgebreid bericht en Vinken vernam spoedig dat het
doorgegeven en ook beantwoord was. Aangezien in dat antwoord stond
dat Dourlein en Ubbink niet behoefden over te komen, willen wij met de
Enquêtecommissie aannemen dat de Swart, zonder het te weten, zijn
bericht doorgegeven heeft aan een V-Mann (wellicht 'Piet van de velde'
alias van der Waals), zodat het Z.g. antwoord uit Londen van Schreieder
afkomstig is geweest. Door dat antwoord waren Dourlein en Ubbink diep
teleurgesteld.'

Van Bilsen, bij wie zij woonden, had in de eerste jaren van de bezetting

1 Op 6 september' 43 heeft bovendien een inwoner van Bergen op Zoom, een zekere
Huygens, aan iemand die naar Zwitserland reisde, een voor kolonel de Bruyne
bestemde waarschuwing meegegeven welke evenwel niet erg. duidelijk was. Die
waarschuwing kwam pas op 2I oktober bij het Bureau Inlichtingen binnen:
'Aantal Nederlandse parachutisten, vermoedelijk zes, met speciale opdrachten in
Nederland zijn daarin niet geslaagd, behalve twee, die door Duitsers zijn gearres-
teerd. Hoewel in bezit richtlijnen voor terugkeer naar Engeland vonden deze
twee alle hun bekende wegen intussen afgesloten. Z~ waren op 6 september nog
in Nederland in moeilijkheden, Nadere bijzonderheden onbekend.' De Bruyne
kon hier geen touwaan vastknopen en vroeg op 28 oktober generaal van Tricht
in Bern: 'Door wie werd uitgemaakt dat boodschap voor kolonel de Bruyne
bestemd zou zijn? Namens wie bracht de boodschapper het bericht over? Kunt gij
namen der beide gearresteerden nagaan ?Waar vond arrestatie plaats?' Van Tricht
seinde toen op 6 november de naam van Huygens en voegde er aan toe (het tele-
gram van 2I oktober corrigerend) dat van de zes parachutisten vier gearresteerd
waren; zijn berichtgever wist 'dat beide niet-gearresteerden Nederlanders zijn doch
verder niets, ook geen namen.' (teksten der telegrammen: a.v., dl. IV a, p. 764)
Kennelijk waren met dit alles Dourlein en Ubbink bedoeld.
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