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ontwikkeld wordt, is gewoon verschrikkelijk! Somer was er zo ontdaan
van, dat hij eerst geen pap meer kon zeggen.' 1
Vier-en-twintig uur later ging de Bruyne voor het eerst na lange tijd

weer de deur van BI binnen; hij had, bekende hij, van de rapporten 'een
slapeloze nacht gehad'; hij zei, 'dat hij de absolute noodzaak van een re-
organisatie thans volkomen (inzag)' - niemand zou hij nog naar Nederland
uitsturen, 'totdat de hele geschiedenis grondig herzien (was).' 2 'Grondig
herzien' betekende dat Lieftinck het werk voor SOB moest opgeven; het
viel evenwel de kolonel der mariniers de Bruyne moeilijk, de kapitein der
mariniers Lieftinck dat affront aan te doen - en dan ten pleziere van de
triomferende officierenvan het Bureau Inlichtingen!
Eind januari was nog geen beslissing genomen, d.w.z. bij SOB was

Bingham in feite reeds vervangen door Dobson, maar aan Nederlandse
kant was nog niet ingegrepen, zij het dat Lieftinck wel reeds 'asgrauw'
rondliep, 'van woede of narigheid', schreef van Houten."
Op 29 januari (deBruyne bracht toen in verband met de opleiding van de

Nederlandse mariniers een kort bezoek aan de Verenigde Staten) zetten
Somer en van Houten door. Minister van Lidth ontving die dag een brief
van hen waarin zij zwart op wit meedeelden dat zij elke samenwerking met
SOB weigerden, zolang (daar kwam het op neer) de Bruyne, Lieftinck en
Schilp zich nog met het SOB-werk zouden bemoeien. In die dagen werd
overwogen dat A. W. M. Ausems, de afgezant van Jan Thijssen (oprichter
van de Raad van Verzet), die in december in Engeland was aangekomen,
in Nederland gedropt zou worden namens de dienst van de Bruyne die,
zoals wij weergaven, de Raad van Verzet min of meer als de centrale van
een groot deel van het illegalewerk zag.Welnu, op 4 februari, onmiddellijk
na zijn terugkeer uit Amerika, vernam de Bruyne dat Ausems geweigerd
had, van een 'aanloop-adres' van zijn dienst gebruik te maken, wèl wilde
bij een 'aanloop-adres' van BI benutten. De Bruyne deed toen telefonisch
aan SOB weten dat hij de missie van Ausems opschortte. Namens SOB
werd hem vervolgens onmiddellijk per officier de pijnlijke boodschap
overgebracht dat de Dutch Section (Dobson dus) voorshands niet bereid
was, welke operatie ook in Nederland uit te voeren. Dat liet de Bruyne
geen keus: nog diezelfde dag verzocht hij van Lidth, de taak van samen-
werking met SOB aan het Bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer te
ontnemen.
De Bruyne's verzoek werd ingewilligd.

1 A.v., 5jan. 1944. 2 A.v., 6 jan. 1944. 3 A.v., 26 jan. 1944.
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