‘ENGLANDSPIEL

andere uit Engeland afkomstige lieden bevinden (namen onbekend). De
behandeling is uitstekend.’?

In april ’44 waren van der Giessen en van Rietschoten op zoek gegaan
naar een illegale groep die hen naar Spanje kon brengen. Zij werden (wijj
weten niet door wie) naar Lindemans verwezen die toen al enkele maanden
als V-Mann van Giskes optrad. Lindemans spiegelde hun voor dat hij hen
op de Zeeuwse wateren door een Engelse onderzeeboot kon laten afhalen.
Zij kregen van de spionagegroep ‘Sobenlader’ (voortzetting van de groep
Qosterhuis-Boerema) een aantal gemicrofilmde spionagerapporten mee,
Lindemans zorgde voor de speciale toelatingsbewijzen welke men voor de
provincie Zeeland nodig had en het drietal stapte op een dag in mei in de
trein naar Zeeland. Het werd kort voor Roosendaal door een Kommando
van de Haagse ‘SD’ gearresteerd en afgevoerd, z.g. ter controle van de
persoonsbewijzen. Toen van der Giessen merkte dat de auto waarin zij zich
bevonden (Lindemans uiteraard voor de schijn) in de richting van Haaren
reed, ontketende hij een vechtpartij waarbij hij met een revolver bewusteloos
geslagen werd.

Toen Hitler in juli een streep haalde door de berechting van illegale
werkers, betekende zulks dat in ons land Deppner, hoofd van de afdeling
Gegnerbekampfung in de staf van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und
des SD, onder supervisie van de nieuwe Befehlshaber, Schéngarth, en van
Rauter, heer over leven en dood werd met betrekking tot alle gevangen-
genomen illegale werkers. Deppner was het dic in augustus conform de
wens van Rauter besloot dat van der Giessen en van Rietschoten wegens
spionage door functionarissen van de Sicherheitspolizei uit de weg geruimd
moesten worden. De Sicherheitspolizei trachtte die opdracht op de Ordnungs-
polizei af te wentelen, maar Deppner weigerde, Rauter opnieuw lastig te
vallen. Vijf ‘SD’-ers kregen bevel, voor de liquidatie van de twee geheime
agenten zorg te dragen; aan die twee zou slechts gezegd worden dat men
hen naar elders zou overbrengen. Op de avond die voor de liquidatie
vastgesteld was, deelde codespecialist May hun evenwel mee wat te geschie-
den stond. Zij vroegen om een paar sigaretten. Te voet werden zij afge-
voerd en op enige afstand van Haaren, zoals May het uitdrukte, ‘auf Befehl
auf der Flucht erschossen.’®

1 Kapitein Lieftinck noemde jegens de Enquétecommissie ‘de algemene strekking’
van dit telegram ‘voor ons’ (de Bruyne, Schilp en hijzelf) ‘zeer verrassend’ (getuige
H. Lieftinck, a.v., dl. IV ¢, p. 1090). Men zal dat wel moeten interpreteren als: wij
zagen nu pas in dat het Englandspiel al maanden v66r de uitzending van Jambroes/
Bukkens begonnen was. % E. G. May: ‘Tatigkeitsbericht’, a.v. dl. IV b, p. 18.
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