
DE GEHEIME AGENTEN VERMOORD

komt die haar code verzwegen heeft, en van Hemert die wekenlang zijn
security-check niet heeft afgegeven, dan is duidelijk dat men, wat die 'colla-
boration' aangaat, op Hauswaldts indeling niet kan afgaan.

Hoe dit zij, in de lente van '44 werd de Abwehr, die door Hitler al sinds
geruime tijd als een incompetent en onbetrouwbaar geheel beschouwd
werd, als centrale dienst opgeheven, behalve wat de militaire contra-
spionage betrof.' Het Englandspiel was afgebroken. Dat alles betekende dat
wie dat wenste, de Englandspiel-agenten en de aan hen toegevoegden kon
laten vallen onder Hiders uit oktober '42 daterend Z.g. Kommandobejehl:
een bevel om de leden van de Britse Comrnando-eenlleden maar ook de
Britse 'Fallschirm-Agenten, vielen zij in Duitse handen, 'bis auf den leteten
Mann niederzumachen.ê Wij weten niet precies wat zich met betrekking tot
de in Assen opgesloten vijftig gevangenen in het Duitse milieu nog aan
gedachtenwisselingen, eventueel aan conflicten afgespeeld heeft. Van de
Abwehr (dat blijkt al uit Oberst Hauswaldts brief) kan geen enkel streven
zijn uitgegaan om zich in beginsel aan de gedane toezegging te houden.
Beslissende instantie werd het Reichssicherheitshauptamt.
In april '44 werden een-en-vijftig gevangenen (vijftig plus ter Laak)

naar het Duitse tuchthuis inRawitsch (Silezië) overgebracht. Elfhunner zijn
nadien op een onbekende plaats en een onbekend tijdstip ter dood gebracht
of overleden"; veertig werden samen met zes Britse officieren en één
Amerikaanse officier op 5 september '44 het concentratiekamp Mauthausen
binnengevoerd. Kaalgeknipt en met vodden aan, maar zonder schoenen,
zelfs zonder plankjes, werden zij vervolgens in de cellen van de kamp-
gevangenis, de Bunker, opgesloten. Men gaf hun niets te eten of te drinken.
De volgende ochtend, 6 september, moesten zij zich als aparte groep voor
de Schreibstube opstellen. Hier kregen zij ('Ordnung muss sein') hun kamp-
nummer opgegeven, dat evenwel niet op hun kledij werd aangebracht

1Met het oog op de mogelijke opheffing van de Abwehr als centrale dienst, waren
de III F-Referate in Nederland, België en Frankrijk per I januari' 44 omgezet in het
onder de Militiirbejehlshaber [ûr Belgien und Nor4frankreich ressorterend Front-
aufkliinmgskommando 307 met zetel in Brussel- Giskes was daar de chef van. Onder
dat Prontaufelàrungseommando ressorteerden enkele Frontmifkliirungstrupps waarvan
no. 365 tot begin september '44 Nederland als werkterrein had. 2 Neur. doe.
PS-498, IMT, dl. XXVI, p. 100-02 en Neur. doe. PS-S03 (a.v., p. II7-20). 8Aan-
gezien vaststaat dat verscheidene geheime agenten van de French Section van SOB,
allen ook in Rawitsch opgesloten, begin september '44 om het leven gebracht zijn
in het concentratiekamp Gross-Rosen (M. R. D. Foot: SOB in France, p. 347), is het
waarschijnlijk dat deze elf eveneens in Gross-Rosen vermoord zijn.
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