
HOOFDSTUK 13

Hoe Indië te bevrijden?

'Doorvechten!' gaven wij als titel mee aan hoofdstuk 6 - een hoofdstuk
waarin wij, nog voordat de hulp aan Engelandvaarders en Joodse vluchte-
lingen, het buitenlands beleid, de strijdkrachten, de koopvaardij en de
geheime diensten aan de orde kwamen, een groot aantal regeringsactiviteiten
behandelden welke eveneens te maken hadden met Nederlands bijdrage
aan de Geallieerde oorlogsinspanning. 'Wij zijn niet verslagen en de strijd
is voor ons niet uit' - 'met deze woorden', aldus de aanhef van hoofdstuk 6,
'had koningin Wilhelmina in de radiotoespraak die zij vier dagen na de
Slag in de Javazee hield' (haar toespraak van 3 maart' 42), 'uitdrukking
gegeven aan het beginsel dat het gehele regeringsbeleid diende te door-
dringen. Die woorden waren overigens niet in strijd geweest met de ge-
voelens en gedachten van de Nederlanders in de vrije wereld' (en, zo voegen
wij nu toe: de Nederlanders in de door Duitsland en Japan bezette gebieden).
'Zij beseften dat er voor het koninkrijk niets anders restte dan in Geallieerd
verband de strijd voort te zetten, al was het perspectief moeilijker geworden:
nu moest niet alleenNederland maar ook Nederlands-Indië bevrijd worden.'
Die twee doelstellingen lagen in hetzelfde vlak maar leken, wat de ver-

wezenlijking betrof, slechts één aspect gemeen te hebben: dat het koninkrijk
voor de bevrijding van zijn twee veruit belangrijkste delen volstrekt
afhankelijk was van de prestaties van zijn grote bondgenoten; in de strijd
tegen Duitsland waren dat het Britse Rijk, de Verenigde Staten en de
Sowjet-Unie, in de strijd tegen Japan het Britse Rijk en de Verenigde
Staten. Wat Nederland in engere zin betrof, koesterde de regering het
vertrouwen dat, alsDuitsland niet al eerder bezweek, bijvoorbeeld door de
Geallieerde bombardementen, sterke Brits-Amerikaanse legers vroeg of
laat in Europa zouden landen teneinde er de Wehrmacht, welke goeddeels
gebonden was door de strijd aan het Oostelijk front, te verslaan - dat zou
de bevrijding van Nederland betekenen, waarvan de terugkeer van koningin
Willlelmina het symbool zou zijn. Zowel door Engeland als door de Ver-
enigde Staten werd de legitimiteit van haar regering erkend; Nederland
zou na Duitslands nederlaag weer het 'oude' Nederland zijn met als staats-
hoofd de vorstin, wier onverschrokkenheid in de GeaUieerdewereld alom
bekend was. Maar sprak het ook vanzelf dat na Japans nederlaag het Neder-
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