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they differ so from British plans. The Javanese are not quite ready for self-government,
but very nearly. Java, with a little help by other nations, can probably be ready for
independence in a few years. The Javanese are good people — pretty civilized country.
The Dutch marry the Javanese, and the Javanese are perimitted to join the clubs. The
British would not permit the Malayans to join their clubs. The Queen’s idea for some of
the Dutch possessions is eventually to give them their independence. When Java is ready
for independence, give her help and make her a member of a federation. Sumatra the same.
I asked her: ‘What about Borneo?’ She said: ‘We don’t talle about that very much.
They are still head-hunters. It might be one hundred years before we could educate and
civilize the Borneo head-hunter.”’?

Dat was allemaal rijkelijk verward, maar maaktc opnicuw één ding
duidelijk: dat Rooscvelt wenste dat voor heel Indié een koers naar de
onafhankelijkheid zou worden uitgezet en dat Java, het veruit belangrijkste
ciland, op zeer korte termijn onafhankelijk zou worden.

Gedachtengangen als deze (en dat was het verontrustende voor de
Londense regering) waren in de Verenigde Staten gemeengoed. Van Kleffens
kreeg dat te merken toen hij in februari "42 in New York lunchte met de
hoofdredactie van de New York Times. ‘Op te merken viel’, noteerde hij,

‘een zekere neiging om wel wat te gevoelen voor de onmiddellijke en algchele
onathankelijkheid der Aziatische volkercn na de oortlog; ik ben daar uitvoerig
tegen ingegaan, wijzend op derzclver gebrek aan bestuursgaven in de zin van
*good government’, en de noodzaak hen te beschermen tegen ingckankerde eigen
tckortkomingen als dobbelzucht cn nepotisme, weshalve althans in Nederlands-
Indi& ecn leidende hand voorlopig onontbeerlijk.”*

Een betoog als dit maakte weinig indruk — daarvoor ging het tezeer in
tegen wat in Amerika in brede kringen gedacht werd. Toen van Kleffens
vier maanden later opnieuw in New York was, voerde hij een lang gesprek
met dr. N. A. C. Slotemaker de Bruine, hoofd van het Netherlands Informa-
tion Office, die hem er op wees, dat de Amerikaanse ‘publicke opinie’, aldus
van Kleffens in zijn reisverslag, ‘ten aanzien van Ned. Indié voor allerlei
oplossingen voelt (de een nog gekker dan de ander, en rangerend van
onafhankelijkheid tot een Nederlands mandaat), maar bepaald niet voor
terugkeer van Ned. Indié als deel van ons koninkrijk.’3

1 Aangchaald in S. I. Rosenman: Working with Roosevelt (1952), p. 525. * Van
Kleffens: ‘Reisverslag Ver. Staten (jan.—maart 1942) ,p. 33 (13 febr. 1942).
3 A.v.: ‘Reisverslag Ver. Staten (juni-augustus 1942)°, p. I3 (22 juni 1942).
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