
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

*

De tegenstelling tussen de Engelse en de Amerikaanse beleidsvoornemens
plaatste de Nederlandse regering voor grote en onoplosbare moeilijkheden,
zulks vooral daarom omdat de oorlog tegen Japan van maart '42 af in
overwegende mate een Amerikaanse oorlog was. Het was de vraag of de
Engelsen, die aan het front in Birma nauwelijks vorderingen maakten,
ooit de kracht zouden hebben om de Japalmers uit Nederlands-Indië te
verdrijven - de enigen die daar wèl de kracht toe hadden, waren de Ameri-
kanen, en dezen vormden, meende de regering, een onzekere factor. Met
die Amerikanen kon zij evenwel geen conflict aangaan, want hun hulp was
ook bij de bevrijding van (Europees) Nederland onontbeerlijk.

Die moeilijkheden droegen in de jaren' 42, '43 en '44 geen acuut karakter
omdat in die periode de Geallieerde operaties slechts de rand van Nederlands-
Indië raakten, nl. de noordkust van Nederlands Nieuw-Guinea waar
MacArthur in april '44 een landing liet uitvoeren teneinde er een nieuwe
basis aan te leggen voor zijn offensief in de richting van de Philippijnen.
In die tijd viel heel Indië met uitzondering van Sumatra nog onder
MacArthurs gezagsgebied. De Combined Chiefs of Staf{ hadden namelijk in
april' 42 bepaald dat er bewesten het midden van de Stille Oceaan één groot
militair gezagsgebied zou zijn: de South- West Pacific Area, onder opper-
bevel van de in Australië gevestigde Mac.Arthur+; daartoe behoorde Neder-
lands-Indië - Sumatra evenwel was in Engels gezagsgebied komen te
vallen: India Command, en het bleef tot dat gezagsgebied behoren toen
India Command in '43 in een hoger gezagsgebied opging: South-East Asia
Command, met de Engelse Admiral Lord Louis Motintbatten als opperbevel-

1 Toen de Combined Chiefs of Staff een instructie voor MacArthur opstelden en
daarin vermeldden welke mogendheden hij als zijn opdrachtgevers moest zien,
werd in het concept Nederlandniet genoemd. 'Toen ik', zo vertelde aan deEnquête-
commissie kapitein-ter-zee J. F. W. Nuboer, die in '42 verbonden was aan het
bureau van de Nederlandse regeringsvertegenwoordigers bij de Combined Chiefs of
Staff, 'op een ochtend op het bureau kwam van de Combined Chiefs of Staff, riep de
secretaris van de Amerikaanse chefs van staven, de Amerikaanse generaal Bedell
Smith, mij bij zich. Hij vertelde mij dat het stuk de avond daarvóór uit de bus was
gekomen en ter tekening zou worden voorgelegd aan de president. Generaal
Bedell Smith had gezien dat Nederland vergeten was en hij had het er zelf maar
bijgezet, omdat hij wel aannam dat wij er mede accoord gingen. De majoor, die
het stuk eerst had opgesteld, redeneerde eenvoudig: zij hebben geen strijdkrachten
meer, zij spelen niet meer mee.' (getuige J. F. W. Nuboer, Enq., dl. VIII c, p. 460)
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