
DENKBEELDEN OVER INDIË'S TOEKOMST

personen zou bestaan van wie tien gekozen zouden worden uit door de
Volksraad op te maken dubbeltallen. Het was slechts een mager geheel.
In juli '40 had de Volksraad er met meerderheid van stemmen op aange-
drongen dat Nederlands-Indië voortaan als 'Indonesië" zou worden aan-
geduid, in augustus' 40 hadden de verenigde Indonesischepolitieke partijen
bepleit dat het gouvernement aan de Volksraad ondergeschikt zou worden
gemaakt, in november '40 hadden verschillende Indonesische sprekers in
de Volksraad duidelijk gemaakt dat een vrij Indonesië, een Indonesia Merdeka,
hun doel was, in juli '41 was gebleken dat de Indonesische nationalisten
niet langer voelden voor de vorming van een uit Indonesiërs bestaande
militie en in augustus' 41 hadden die nationalisten er op aangedrongen dat
het derde beginsel uit het Atlantisch Handvest (het erkende 'het recht van
alle volkeren, de regeringsvorm te kiezen waaronder zij willen leven') op
Indië van toepassing zou worden verklaard. Dat alles had aangetoond dat
onder de politiek-bewuste Indonesiërs de wens om eigen lot in eigen
handen te nemen, sterker geworden was.
Een overeenkomstige wens, maar dan anders gericht, leefde onder de

(Europese) Nederlanders en de Indische Nederlanders (de personen van
gemengde afkomst): zij meenden dat Indië binnen het koninkrijk een veel
zelfstandiger plaats diende te krijgen en dat er een einde moest komen aan
alle regelingen die op 'bevoogding' door Den Haag wezen, bijvoorbeeld
aan de regeling dat de Indische begroting door het Nederlandse parlement
moest worden goedgekeurd. Binnenskamers had gouverneur-generaal
van Starkenborgh zich in juli' 41 daarbij ill zoverre aangesloten dat hij toen
in een aan het Londense departement van koloniën toegezonden nota
bepleit had, dat de gouverneur-generaal na de oorlog drie 'raadsleden' (te
vergelijken met ministers) naast zich zou krijgen en dat een 'rijksraad' zou
worden ingesteld waarin Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen en
Suriname vertegenwoordigd zouden zijn en jegens welke de Nederlandse
ministers die zich niet uitsluitend met Nederlandse belangen in engere zin
bezighielden (in de eerste plaats de ministers van koloniën, buitenlandse
zaken, oorlog en marine), verantwoordelijk zouden zijn.
Ten aanzien van deze en dergelijke wensen had de regering in '41 geen

standpunt bepaald. Voorzover de ministers beseften dat Indië, dat na de
Meidagen van '40 goeddeels op eigen wieken gedreven had, na de oorlog
een belangrijker plaats zou gaan innemen binnen het koninkrijk, waren zij
er toch allerminst voorstander van dat de Nederlandse macht aldaar aan de
relatief kleine Nederlandse en Indisch-Nederlandse bevolkingsgroepen zou
worden overgedragen. Dat wenste ook van Starkenborgh niet - maar in
maart '42 werd deze een gevangene van de [apanners en niet met hèm
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