
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

kreeg de regering te maken maar met de op het laatste moment uit Java
vertrokken luitenant-gouverneur-generaal van Mook.

Tegen deze bestond van meet af aan wantrouwen: gemeend werd dat
van Mook als vroegere voorman van de 'Stuw'-groep grote concessies zou
willen doen aan de Indonesische nationalisten, gemeend werd óók dat hij
als typisch vertegenwoordiger van de Nederlandse minderheid in Indië
de band tussen Nederland en Indië zo los mogelijk wilde maken. Wij
herinneren er aan dat Lovink (lid van de kleine groep vooraanstaanden uit
Nederlands-Indië die, evenals van Mook, in eerste instantie in Australië
aangekomen waren) in april '42 in Londen aan Gerbrandy een mondelinge
waarschuwing van van Starkenborgh tegen van Mook overbracht: deze
laatste 'had', zo kreeg Gerbrandy te horen, 'bepaalde opvattingen die de
gouverneur-generaal niet deelde, en de vrees bestond dat hij à tort et à
travers zijn plannen zou doorzecten." Die vrees was ook bij de koningin
gewekt."

Eind april sprak Gerbrandy met van Mook, die toen, vergezeld door de
meesten van de door hem uitgezochte personen welke uit Indië ontkomen
waren, via de Verenigde Staten in Londen was gearriveerd. Gerbrandy
wilde van Mook op een zijspoor rangeren en bood hem de portefeuille van
Financiën aan. Van Mook weigerde; hij wenste, zei hij, Hoge Commissaris
voor Nederlands-Indië te worden, een functie welke hij desnoods kon
combineren met die van minister van koloniën of minister zonder porte-
feuille. 'Hoge Commissaris' zou betekenen dat hij, zij het formeel onder het
gezag van de regering, in een ver van Londen gelegen oord met een grote
mate van zelfstandigheid alle Indische belangen zou gaan behartigen. 'De
voorzitter', aldus de kabinetsnotulen van 29 april '42, 'acht de opvattingen
van dr. van Mook niet zonder gevaar. In diens gedachten staat Indië alleen;
voor Indië ging hij naar Australië en naar Amerika.' Kerstens die ook al

1 Van Angeren: 'Nederlandse regering in Londen', p. 28. 2 Bijna twee-en-een-half
jaar later, om precies te zijn: op 18 september '44 (daags dus na de grote Geallieerde
luchtlandingen bij Eindhoven, Grave, Nijmegen en Arnhem), schreef van Maak
de koningin eigenhandig een briefje waarin hij uitdrukking gaf aan zijn hoop dat
Nederland spoedig bevrijd zou zijn. 'Ik zou daaraan', zo vervolgde hij, 'mijn diepe
en oprechte dank willen toevoegen voor de steun en het vertrouwen die ik steeds
van Uwe Majesteit mocht ondervinden en Haar de verzekering willen geven, dat
ik ... met alle kracht zal blijven strijden voor het volledige herstel van het konink-
rijk.' De koningin tekende hierop aan: 'Deze brief zorgvuldig bewaren in dit
archief, hierin legt v. Maak zijn Rijks-trouw vast, mocht hij daarvan afwijken
voor een Indisch plan, dan kan hem deze brief worden voorgehouden. W' (archief
kab. der koningin)


