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GEVRAAGD: EEN VOORONTWERP

De drie ministers bepleitten derhalve dat, 'in enkele scherp omschreven
hoofdlijnen', 'een voorontwerp' voor al die nieuwe regelingen zou worden
opgesteld, 'hetwelk voor eventuele publikatie geschikt is'; van Mook zou
daarvoor 'tezamen met de onlangs ingestelde Raad van Bijstand voor
Nederlands-Indische zaken' (die raad was bij wetsbesluit van 5 juni '42
in het leven geroepen) een concept vervaardigen, hetgeen dan uiteraard
eerst de ministerraad zou moeten passeren.'

Wel, tegen het maken van een concept kon de koningin zich moeilijk
verzetten maar zij wenste het Gerbrandy, van Kleffens en van Mook duidelijk
te maken dat zij zich in geen enkel opzicht gebonden achtte. D.d. 26 juni
stelde zij (zij bevond zich toen in Canada) haar opinie als volgt op schrift:
'Wat betreft het voorontwerp en zijn eventuele publikatie behoud ik mij
mijn volledig oordeel voor, en beschouw mij dus geheel vrij ten opzichte van
de door mij te nemen beslissing' (zei het kabinet 'ja', dan zou zij alsnog
'neen' kunnen zeggen) - de directeur van haar kabinet, van Tets, kreeg
schriftelijk instructie, haar opinie woordelijk aan Gerbrandy over te
brengen.ê

*

Het vertrek van de koningin naar Canada was met een scherp conflict
gepaard gegaan. De koningin had het voornemen gehad, niet alleen haar
dochter en haar twee kleinkinderen die zij in geen twee jaar gezien had, te
bezoeken maar zij wenste ook in de Verenigde Staten met president Roose-
velt te spreken, vooralover de organisatie van de naoorlogse vrede. Zij
wilde hem alléén bezoeken, aan begeleiding door leden van een kabinet
dat, naar haar oordeel, van het 'vernieuwde' Nederland maar weinig begreep,
had zij geen behoefte. Zij liet bij het Foreign Office reisfaciliteiten aanvragen,
het Foreign Office deed daar mededeling van aan ambassadeur Michiels,
Michiels waarschuwde van Kleffens, van Kleffens lichtte Gerbrandy in.
Beelaerts en van Tets werden er bij gehaald. Men was het er over eens dat
de koningin, als haar bezoek niet louter een particulier karakter droeg, een
minister naast zich moest hebben. Van Kleffens dacht aan Kerstens die toen
in de Verenigde Staten was, maar dat wees Gerbrandy van de hand. 'Jij

1 Brief, 18 juni 1942, van Gerbrandy, van Kleffens en van Mook aan de koningin
(AOK: map 'Toespraak koningin 7 dec. 1942. Voorbereiding.'). 2 Aantekeningen
van de koningin en van van Tets bij de brief a.v. (archief kab. der koningin).
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