
BESCHIKBARE STRIJDKRACHTEN

af maar weinig aan Indië gedacht hebben. Dat veranderde pas in de herfst
van' 44: de nederlaag van Duitsland kwam toen in een zo nabij perspectief
te liggen, dat daarmee ook de nederlaag van Japan een vooruitzicht werd
waarmee men rekening ging houden. Velen beseften toen dat Nederland
er ook op militair gebied het zijne toe moest bijdragen dat de [apanners
uit Indië verdreven werden, zodat er, daargelaten wat er in een volgend
stadium zou geschieden, in eerste instantie weer een normaal, 'wettig'
Nederlands bestuur zou komen. De bevrijding van Indië lag voor de meeste
mensen in hetzelfde vlak als de bevrijding van Nederland; het sprak vanzelf
dat zij daarbij aannamen dat de regering, met steun der bondgenoten,
daartoe op militair en bestuurlijk terrein reeds het nodige had voorbereid.

Van het uiterst beperkte karakter dier voorbereidingen (deze weergevend
zullen wij de voor dit deel geldende tijdsgrens overschrijden) was zich in
bezet gebied niemand en waren in Londen alleen diegenen zich bewust
die van die voorbereidingen weet hadden.

Militaire zaken / bestuur

Wij spraken van voorbereidingen op militair en op bestuurlijk terrein.
Wat was omniddellijk aan krachten beschikbaar? Niet veel.

Na de bezetting van Indië bevond zich van het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger (het Knil) in Australië niet meer dan één compagnie: ca.
tweehonderd man (zij hadden de Japanse geïnterneerden begeleid die in
december '41 uit Indië afgevoerd waren). Eind '42 kwamen er nog eens
ca. tweehonderd bij die, na negen maanden lang onder uiterst moeilijke
omstandigheden op Timor een guerrilla te hebben volgehouden, naar
Australië geëvacueerd waren. Bij die omstreeks vierhonderd man voegden
zich in '43 en '44 een aantal Indonesiërs alsmede ca. vijfhonderd vrijwilligers
uit de West (Antillianen en Surinamers) die evenwel voortdurend tot
moeilijkheden aanleiding gaven. Oorlogservaring deden al die Knil-
militairen niet op.

Iets beter dan de landmacht was in Australië de Militaire Luchtvaart van
het Knil vertegenwoordigd. Van Militaire Luchtvaart en Marineluchtvaart-
dienst samen waren tijdig ca. honderd instructeurs en ca. vijfhonderd
leerlingen uit Indië naar Australië overgebracht. De chef van de Militaire
Luchtvaart, generaal-majoor van Oyen, had zich daar veel moeite voor
gegeven en toen hijzelf in een van de laatste toestellen Indië verlaten had
wist hij, krachtig gesteund door van Mook, te bewerkstelligen dat al die
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