
BESCHIKBARE STRIJDKRACHTEN

'Soemba', een mijnenlegger alsmede drie hulpschepen, en uit deEuropese
wateren de kruiser 'Jacob van Heemskerck', de torpedobootjager 'Isaac
Sweers', drie onderzeeboten en het onderzeebootmoederschip 'Colombia'.
Niet al die schepen bleven in de Indische Oceaan ageren: de 'Colombia'
werd voor de kust van Zuid-Afrika tot zinken gebracht en de 'Sumatra',
de 'Soemba', de 'Jacob van Heemskerck' en de 'Isaac Sweers' werden weer
naar het Europees strijdtoneel teruggehaald; anderzijds werden vier nieuwe
schepen later uit Engeland naar het Verre Oosten gezonden: de torpedo-
bootjagers 'Van Galen' en 'Tjerk Hiddes' en de onderzeeboten 'Zwaardvis'
en 'Tijgerhaai'. De 'Tromp', 'Van Galen' en 'Tjerk Hiddes' verrichtten
tot eind '43 escortewerk aan de Australischewestkust - op aandrang vooral
van de admiraals Furstner en Helfrich werden zij toen door de Combined
ChiefS of Staffbij de op Ceylon gebaseerdeEastern Fleet ingedeeld; gevolg
was, dat toen MacArthur in april' 44 Hollandia en later allerlei punten in de
Molukken en op Borneo veroverde, daarbij tot zijn grote ergernis (en die
van van Mook l) geen enkele Nederlandse oorlogsbodem aanwezig was -
die opereerden alle van Ceylon uit. Erger nog: in september '44 keerden
de 'Van Galen' en 'Tjerk Hiddes' naar Engeland terug. Voor de strijd tegen
Japan was toen nog maar één Nederlandse bovenwatereenheid beschikbaar:
de 'Tromp'; het schip werd evenwel pas in mei '45 uit Mountbattens
gezagsgebied naar dat van MacArthur overgeplaatst. Zo ontstond aan het
einde van de oorlog in Europa de vreemde toestand dat zich bij Indië,
waar het herstel van het gezag der Nederlandse regering een twijfelachtige
aangelegenheid vormde, slechtséén bovenwatereenheid van de Koninklijke
Marine bevond en dat alle overige eenheden dicht bij Nederland waren
waar dat gezagsherstelgeen enkel probleem zou vormen.
Waarom had de marineleiding die eoncentratie bij Nederland door-

gevoerd? Drie factoren waren van belang geweest: de wensen van Furstner,
de wensen van de Admiralty en een zekere oorlogsmoeheid onder de Neder-
landse bemanningen.
Furstner wenste zo spoedig mogelijk na de bevrijding van Nederland

met de bestaande Nederlandse en met door de Engelsen ter beschikking
gestelde eenheden aan de oorlog tegen Japan te gaan deelnemen. Hij moest
dus nieuw personeel opleiden (voor de Engelse schepen) en had voor die
opleiding een deel van de bemanningen van de bestaande eenheden nodig.
Daarom haalde hij deze naar Europa terug. Daarom ook legde hij een in
juli '44 door MacArthur gedaan aanbod, een Nederlands smaldeel van
Australië uit te laten opereren in de wateren van het oostelijk deel van de
Indische archipel, waar men tal van zwakbezette eilanden zou kunnen
heroveren, naast zich neer. In december '44 vroeg hij aan de Combined
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