
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

Chiefs of Staf! of de Nederlandse marine-eenheden die naar het Verre Oosten
gezonden zouden worden, aan de Britse dan wel aan de Amerikaanse vloot
toegevoegd zouden worden. Op aandrang van de Adm.iralty beslisten de
Combined Chiefs of Staff toen: aan de Britse vloot. Nadien kostte het grote
moeite, te bereiken dat althans de 'Tromp' weer naar Australië mocht varen
waar toen ook een Britse vloot haar basis had.
Wat de oorlogsmoeheid betreft: van Mook en zijn medewerkers waren

zich onvoldoende bewust dat het eind' 44 nauwelijks mogelijk was, van de
bemanningen van de Nederlandse marineschepen die vier-en-een-half jaar
lang hun gezins- en familieleden niet hadden gezien, te vergen dat zij in
het Verre Oosten zouden blijven of er weer heen zouden varen zonder dat
zij een periode van kort verlof in bevrijd Nederland zouden hebben gehad.
Lang niet iedereen aan boord van de schepen brandde van verlangen, de
Japalmers uit Indië te verdrijven. Toen de commandant van de kanonneer-
boot 'Flores' begin '44 in de Middellandse Zee vernam dat zijn schip mis-
schien naar Ceylon gestuurd zou worden, 'heb ik', vertelde hij aan de
Enquêtecommissie, 'wel met de mensen gepraat. Ik sprak bijvoorbeeld met
een milicien' (een bij de marine ingedeelde dienstplichtige),

'een slagersjongen, die zei: 'Of wij Indië hebben of niet, ik ben slagersknecht
in Amsterdam en dat vlees bezorg ik toch wel in Amsterdam!' De stemming
bij mij aan boord was zo, dat de mensen met plezier wilden vechten, maar voor
Holland, en Indië ging hun niets aan.' 1

Dan was er (wij zijn met onze opsomming van beschikbare krachten nog
niet gereed) op Ceylon het Korps Insulinde: de groep van omstreeks
zestig militairen (Knil-officieren en dienstplichtigen uit de Irene-brigade)
die begin' 42 op Ceylon waren aangekomen. Een jaar later werd hun een
oorlogstaak toegewezen in het kader van de geheime operaties van SOB.
De bedoeling was dat het Korps Insulinde zou helpen bij het opleiden van
geheime agenten die op Sumatra actief zouden worden en dat militairen
van het Korps bij het aan land zetten en weer afhalen van die agenten de
nodige dekking zouden geven. Wat in dat kader verricht is, zullen wij in
deel II weergeven. Van grote militaire betekenis was het niet. Hetzelfde
geldt trouwens voor de geheime operaties die van Australië uit op touw
gezet werden. Met de supervisie daarvan belastte zich eerst van der Plas,
later (in juli '43) werd in Londen een Bureau Inlichtingen Nederlands-Indiê
opgericht dat nauw samenwerkte met de Engelse geheime diensten, met

1GetuigeJ. s. Bax, Enq., dl. VIII c, p. 1207.
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