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het Amerikaanse Office of Strategic Services en met de Nederlandse geheime
dienst in Australié, de Netherlands Forces Intelligence Service (oftewel de
Nefis). Deze Nefis was onderdeel van het Nederlandse militaire hoofd-
kwartier aldaar; hij stond eerst onder leiding van de kapitein-luitenant-
ter-zee G. B. Salm, later (van februari 44 af) van de luitenant-kolonel van
het Xnil S. H. Spoor.

Bij al het gcheime werk dat van Ceylon en van Australié uit ondernomen
werd, manifesteerden zich vier moeilijkheden: er waren geen geheime
agenten met zenders in Indié achtergelaten, de afstanden, vooral naar Java,
waren groot, men wist maar weinig van het dagelijks leven in Indié af, en
geheime agenten vonden geen steun in de Indonesische samenleving.
Aanvankelijk maakte men van Australié vit dan nog de fatale fout dat men
geheime agenten uitzond die geen Indonesiérs waren — zij vielen onmiddellijk
op, werden door Indonesiérs aan de Japanners kenbaar gemaakt, gearres-
teerd door de Japanse politie, en om het leven gebracht. Later zond men
uit Australié Indonesiérs als geheime agenten uit?, maar ook hiin moge-
lijkheden om iets van belang te verrichten, waren gering. De Nefis had dus
maar een heel beperkt overzicht van hetgeen zich in Indié in het algemeen,
speciaal op Java, afspeelde, en kon generaal MacArthur en de Nederlandse
autoriteiten daaromtrent ook niet inlichten; evenmin had de Nefis contacten
kunnen leggen met gezaghebbende Indonesiérs.

Rest ons het z.g. oliebataljon.

Dit was een groep technici, gedeeltelijk afkomstig uit de staf van het
Marine-etablissement te Soerabaja (het grootste deel van die staf bleef in
Zuid-Afrika zitten), welke in ’43 in de Verenigde Staten klaargemaakt
werd om overgebracht te worden naar Babo op de z.g. Vogelkop van Neder-
lands-Nieuw-Guinea (zie kaart Il op pag. 289) waar al v66r de oorlog aardolie
aangeboord was van zulk een uitstekende kwalitcit dat zij (evenals die van
Tarakan), zonder geraffineerd te zijn, als stookolie gebruikt kon worden.
In september ’42 maakte admiraal Furstner in Washington de stafchef van
de Amerikaanse marine, admiraal King, op die oliereserves attent; King was
het met hem eens dat de Amerikaanse marine een groot aantal tankers zou
uitsparen indien men de aardoliebronnen van Babo spoedig in exploitatie
kon nemen. Vandaar het oliebataljon dat in de loop van 43 aan de Ameri-
kaanse westkust gevormd werd (de Nederlanders die er toe behoorden,

1 Begin ’43 werden omstreeks dertig aspirant-geheime agenten gerecruteerd
onder de in Djeddah (Saoedie-Arabié) gestrande Indonesische Mekkagangers.
De bedoeling was, hen van Ceylon uit in Malakka en op Sumatra in te zetten.
Geen hunner is uitgezonden.
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