HOE INDIE TE BEVRIJDEN ?

werden by diverse Amerikaanse ondernemingen grondig opgeleid) en er
de beschikking kreeg over alle moderne hulpmiddelen die het bij Babo
nodig zou hebben. Het kwam evenwel niet tot de met admiraal King
afgesproken inzet. Begin '44 (de Vogelkop was nog steeds niet heroverd)
deden de grote Amerikaanse aardolie-maatschappijen weten dat zij de
Amerikaanse vloot in MacArthurs gezagsgebied gemakkelijk van het Mid-
den-Oosten uit konden bevoorraden, en aangezien bovendien bij Babo na
de herovering nog alles moest worden opgebouwd, kwam van Mook
onder pressie van de Engelsen tot de conclusie dat het oliebataljon beter
aan Mountbatten ter beschikking gesteld kon worden om zo spoedig
mogelijk bij de aardoliewinning op Sumatra ingezet te worden. Daar had
admiraal King geen enkele belangstelling voor: op 11 juli 44 werden aan
het oliebataljon alle Amerikaanse faciliteiten ontnomen. De Nederlandse
technici vertrokken naar Australié maar kregen geen taak toegewezen,
want Mountbatten kon op Sumatra nicts ondernemen.

‘Wat is nu het totaal van de militaire krachten waarover wij in het vooraf-
gaande schreven? In Australié elfhonderd man van het Knil! en achthonderd
van de Militaire Luchtvaart, op Ceylon misschien tweehonderd man van de
Marineluchtvaartdienst en omstreeks zestig van het Korps Insulinde. Daar
moet men dan een maximum van enkele duizenden opvarenden van de
Koninklijke Marine bij optcllen, maar dat maximum was maar korte tijd
aanwezig en het gereduceerd aantal eenheden werd in '43 geconcentreerd
in het gezagsgebied van Mountbatten waar geen operaties van belang
ondernomen werden. Een schamel geheel! Meer dan cen paar resten van
wat ecns aan Nederlands-Indische en Nederlandse macht bestaan had, was
het nict. Van Nederlandse operationele leiding was, bchalve bij dc van
Australié uit op touw gezette geheime operaties (en die leverden tot in een
laat stadium niets op) geen sprake. Wat er aan Nederlandse hoofdkwartieren
bestond, had een louter administratieve functie. Aan hoofdkwartieren was
overigens geen gebrek.

Laat ons eerst nog eens zien naar die merkwaardige formulering in het

1 Begin 45 was dat aantal gegroeid. Per 1 maart '45 bestonden de Grondstrijd-
krachten van het Knil uit ca. vijftienhonderd militairen, van wie evenwel ruim
driechonderd tot de detachementen in Melbourne, Brisbane en het Columbia-Camp
behoorden; de Nefis telde toen bijna drichonderd krachten, in de Nica-detache-~
menten zaten er bijna twechonderdzeventig en er was tenslotte cen Papoca-bataljon
van bijna vierhonderd militairen.
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