HOE INDIE TE BEVRIJDEN ?

indien Helfrich als Bevclhebber der Strijdkrachten in het Oosten zijn
hoofdkwartier in Australié zou hebben ondergebracht en er op zou hebben
aangedrongen dat wat aan Nederlandse strijdkrachten rondom Nederlands-
Indié aanwezig was, daar zou worden geconcentreerd. Als ‘algemeen
bevelhebber’ had ook Furstner daartoe kunnen besluiten. De zaak werd in
november 42, toen Helfrich in Londen verschenen was, in de ministeriéle
Commissie-Terugkeer besproken. ‘Er is’, zo werd Helfrichs betoog in
van Lidths dagboek weergegeven, ‘bij de High Command’ (bedoeld zal wel
zijn: India Command) ‘een sterke neiging om de aanval op Japan vanuit
Brits-Indié te land en te water te ondernemen. Hij’ (Helfrich) ‘acht het
gemakkelijker dan vanuit Australié. In dat geval is men beter in Ceylon
gestationeerd. Rekening te houden met gelijktijdige operaties van beide
zijden.” Wat werd de conclusie? ‘Besloten dat hij” (Helfrich) ‘zijn hoofd-
kwartier in Australié zal kiezen, met vrijheid van beweging’ (eventueel
dus met vrijheid, naar Ceylon terug te keren) ‘naar bevind van zaken.’*
Hoewel MacArthur vervolgens in Australié aan Helfrich zei dat hij op
diens komst prijs stelde en Helfrich zelf ‘de indruk (kreeg)’, zo vertelde hij
aan de Enquétecommissic, ‘dat MacArthur veel vliugger aan de gang zou
gaan dan de Engelsen’2, bleef de Bevelhebber der Strijdkrachten in het
Oosten op Ceylon zitten en Furstner legde zich daarbij neer. Waarom?
Als één factor zien wij dat Helfrich én Furstner zich (in tegenstelling tot
van Mook) in het geheel niet thuisvoelden in de Amerikaanse sfeer. Admi-
raal King had geen enkele behoefte, strijdkrachten van andere mogendheden
aan de oorlogvoering tegen Japan te laten declnemen, en zag Helfrich
bovendicn als een onbekwaam vlootvoogd. Bij de Engelsen daarentegen
voelden Furstner en Helfrich zich geheel thuis, zij hadden de indruk dat zij
door dezen warm gewaardeerd werden (Helfrich had een hoge onderschei-
ding gekregen van koning George VI) en zij waren dus in beginsel geneigd,
aan de wensen van de Admiralty tegemoet te komen. Vandaar bijvoorbeeld
dat zij eind '43 bevorderden dat de “Tromp’, de “Van Galen’ en de “Tjerk
Hiddes’ van Australié naar Ceylon verplaatst werden. Helfrichs hoofd-
kwartier bleef dus in de Engelse sfeer, maar Furstner en Helfrich verbonden
daar niet de conclusie aan dat wat aan Nederlandse en Indische strijdkrachten
in Australi€ aanwezig was (de compagnieén van het Knil, de drie luchtmacht-
squadrons en alle marine-eenheden), dus ook naar Mountbattens gezagsgebied
overgebracht moest worden. De strijdkrachten werden niet geconcentreerd
en de regering handhaafde daarmee de spreiding, die ten tijde van Indi€’s

1 Van Lidth: ‘Dagboek’, 27 nov. 1942. 2 Getuige C. E. L. Helfrich, Eng., dl. VIlT c,
p- 1292.
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