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val door toevallige factoren ontstaan was. Waarom? Omdat zij, gelijk eerder
betoogd, niet uit het dilemma kwam of zij nu eigenlijk met de Britten dan
wel met de Amerikanen moest samenwerken.

Die spreiding leidde er toe dat Helfrich voor Austrahë een Onderbevel-
hebber der Strijdkrachten in het Oosten benoemde; dat was eerst de Neder-
landse marinecommandant in Austrahë (schout-bij-nacht F. W. Coster,
en na deze schout-bij-nacht P. Koenraad) en vervolgens van de herfst van
'43 af de door van Mook tot luitenant-generaal bevorderde van Oyen die
tegelijk in Australië Legercommandant van het Knil was. Geen van deze
vier commandanten: op Ceylon de Bevelhebber der Strijdkrachten in het
Oosten, in Australië de Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten,
de Marinecommandant en de Legerconunandant, was, constateerde de
Enquêtecommissie, 'operationeel bevelhebber. Bovendien bestond de
gehele krijgsmacht in het Verre Oosten uit een klein aantal schepen, een
paar squadrons vliegtuigen en enige compagnieën van het Knil. De commissie
is van oordeel, dat deze organisatie veel te zwaar is geweest. Het is duidelijk
dat drie van dergelijke bestuursapparaten verwarrend moesten werken'
(de drie overbodige) 'en competentiekwesties moeten scheppen.' 1

Dat laatste deden zij dan ook. Daar kwam nog bij dat de doelstellingen
die Helfrich (en de overige marinecomrnandanten) aangaande het gebruik
der Nederlandse strijdkrachten voor ogen stonden, wezenlijk verschilden
van die van van Mook en van Oyen. 'Dr. van Mook en ik', schreefHelfrich
in zijn memoires,

waren ten aanzien van de toekomst van Nederlands-Indië anders ingesteld.
Ik had hem in Indië leren waarderen om zijn capaciteiten ... Ik wist echter ook
(en iedereen wist het) dat hij tot een zeer vooruitstrevende groep behoorde,
die haar mening over snelle staatkundige hervorm.ingen nooit onder stoelen of
banken gestoken had. Men sprak ... dikwijls over de leuze 'Indië los van Hol-
land'. Ik geloof dat een kleine correctie hierop niet misplaatst zou zijn: 'Indië
los van Plein en Binnenhof'lijkt mij beter.
... Ik wist uiteraard, dat Indonesië op den duur autonoom moest (en ook

zou) worden, doch achtte het ogenblik daarvoor nog niet gekomen en zeker
niet na een langdurige Japanse bezetting en overheersing, waarbij een buiten-
gewoon geraffmcerde propaganda tegen 'blank' terdege wortel had geschoten.
Die wortel moest er eerst uit. Na herstel van een sterk centraal gezag, na herstel
van orde en rust, zouden wij, binnen het koninkrijk, opnieuw beginnen' 2 -

Helfrich, anders gezegd, wilde in eerste instantie louter heel Indië weer onder

1 A.v., dl. VIII a, p. 158-59. 2 C. E. L. Helfrich: Memoires, dl. II, p. 153-54.
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