
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

lands-Indië doen herleven. Tenslotte zou in het van de [apanners bevrijde
Indië, 'zo spoedig de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten', een
Tijdelijke Volksraad worden gevormd, bestaande uit een lid-voorzitter en
tenminste vijftien en ten hoogste dertig leden, alle te benoemen door de
luitenant-gouvemeur-generaal, die er daarbij evenwel op moest letten, 'dat
de verschillende groepen der ingezetenen zo spoedig en zoveel mogelijk
in de raad zullen zijn vertegenwoordigd'; van die leden moest 'tenminste
drie-vijfde gedeelte' Indonesiër zijn-: de Tijdelijke Volksraad kreeg het
recht van interpellatie.
Krachtens D 65 en D 66 bleef de luitenant-gouverneur-generaal onder-

geschikt aan de regering in de persoon van de minister van koloniën. Toen
de twee besluiten getekend klaar lagen, was van Mook die minister. D 65
werd in april '« gepubliceerd, hetgeen nog niet betekende dat de er in
vervatte regelingen onmiddellijk in werking traden. In juli hief van Mook
de 'Commissie voor Nederlands-Indië in Australië en Nieuw-Zeeland' op
en liet hij in Australië zes 'departementen' vormen uit welker hoofden de
in de twee wetsbesluiten genoemde raad van departementshoofden zou
bestaan. Op I4 september bepaalde vervolgens een slechts door van Mook
gecontrasigneerd koninklijk besluit dat D 65 in werking zou treden zodra
een luitenant-gouverneur-generaal benoemd was, en diezelfde dag bepaalde
een door Gerbrandy, van Kleffens en van Mook gecontrasigneerd tweede
koninklijk besluit dat van Mook tijdelijk luitenant-gouverneur-generaal
zou zijn; de drie ministers hadden dat besluit op 'Dolle Dinsdag' (5 sep-
tember) aan de koningin voorgelegd. Een nader, weer alleendoor van Mook
gecontrasigneerd koninklijk besluit d.d. 2I september bepaalde tenslotte
dat alle bevoegdheden met betrekking tot het algemeen bestuur van Neder-
lands-Indië die tevoren door de minister van koloniën waren uitgeoefend,

er niet voor voelde dat ook maar de indruk gewekt werd dat 'Batavia' op één lijn
stond met 'Den Haag'.

1Meyer Sluijser, lid van de Buitengewone Raad van Advies, schreef op loktober
'49 in Vrij Nederland: 'Het tekent de bekwaamheden van dr. van Mook dat hij reeds
in 1943 te Londen openhartig betoogde dat de toekomstige samenwerking van
Nederland en Indonesië in niet onbelangrijke mate afhankelijk zou zijn van de
bereidheid aan Nederlandse zijde om de plaats van ir. Soekarno in de nationalistische
beweging zonder voorbehoud te aanvaarden. Hij heeft dat standpunt o.a. in de
Raad van Advies verdedigd' (wij veronderstellen dat dit geschied is bij de behande-
ling van D66) 'zodat mag worden aangenomen, dat de raad van ministers en
prof Gerbrandy ... van deze opvattingen niet geheel onkundig waren.'
In de ministerraad en de ministeriële Commissie-Oorlogvoering heeft van Mook

zich, althans volgens de notulen, nooit in de weergegeven zin uitgelaten.
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