HOBR INDIE TE BEVRIJDEN ?

minister had zich bij het kabinetsberaad in oktober en november '43 zo
heftig verzet als hij tegen van Mooks ontwerpen voor de wetsbesluiten
D 65 en D 66) en Helfrich waren innerlijk allerminst met dat ‘nieuwe’
Indié verzoend en meenden m elk geval dat het in ecrste instantie slechts
op één ding aankwam: het herstel van het Nederlands gezag. In wat
van Mook in Indié zou gaan ondernemen, hadden zij geen enkel vertrouwen;
zij hadden dus ook geen behoefte om hem uit de marinesector de beschikking
te geven over de krachten die hij nodig had.

Daarmee hing een tweede verschil in visie samen.

Furstner en Helfrich (bij hen sloten zich Gerbrandy en van Lidth aan)
zagen het herstel van het Nederlandse gezag in Indié gekoppeld aan een
duidelijk aandeel van Nederland aan de oorlogvoering tegen Japan; Neder-
land moest een van de ‘overwinnaars’ zijn — was het dat, dan zou, zo meenden
zi], het prestige dat Nederland in de periode december ’41-maart “42 had
verloren, volledig zijn herwonnen en de Indonesische bevolking het Neder-
landse oppergezag weer aanvaarden als de natuurlijkste zaak van de wereld.
Zij veronderstelden daarbij dat het, na het verslaan van Duitsland, nog
geruime tijd zou duren voordat Japan verslagen was: op zijn minst twee
jaar. Natuurlijk zou het niet mogelijk zijn, in twee jaar een nieuwe vloot
te bouwen, maar men zou, meenden zij, in die periode wél een uit enkele
divisies bestaand legerkorps kunnen formeren dat men aan de Engelsen of
Amerikanen ter beschikking kon stellen om in Indié of elders tegen de
Japanners te worden ingezet.

Van Mook zag niets in de vorming van zulk een legerkorps; hij achtte
het weinig waarschijnlijk dat het nog op tijd in het Verre Qosten zou
verschijnen. Mocht het noodzakelijk zijn, de Japanners in Indié-zelf te
verslaan, dan zou die taak, dacht hij, door de Amerikanen of de Engelsen
(of door beiden) ondernomen worden; onder de bescherming van Ameri-
kaanse en/of Engelse wapens zou dus het Indische gouvernement zich weer
in Batavia moeten vestigen. Hij veronderstelde dat de troepen dier bond-
genoten niet lang in Indié zouden blijven, de Amerikaanse zeker niet — wie
moesten dan het Nederlandse bestuursapparaat beschermen? Nederlandse
militairen. Die militairen wilde hij evenwel niet groeperen in grote een-
heden die op de moderne oorlogvoering ingesteld waren, maar in kleine:
lichter bewapende bataljons, ‘gezagsbataljons’. Anders gezegd: van Mook
kende Nederland geen belangrijke gevechtstaak toe in de grote oorlog
tegen Japan, maar een bestuurstaak (waarvoor hij krachten nodig had!) en
bovendien, mocht het nodig zijn, een bescheiden gevechtstaak tegen Indo-
nesische extremisten.

Binnen het Nederlandse kabinet kwamen die tegengestelde visies van
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