
TEGENGESTELDE VISIES

eind' 42 af met elkaar in botsing. Dat sprak vanzelf: men moest àf het een
of het ander gaan voorbereiden. De beschikbare krachten waren schaars
en kregen door het geringe aantal Engelandvaarders slechts weinig aan-
vulling. Dan rees steeds de vraag: waar zullen zij geplaatst worden? In
Australië, meende van Mook: als zij op welke wijze ook in Indië nuttig
gebruikt konden worden, moesten zij naar Australië vertrekken, waar zij
hetzij op militair, hetzij op burgerlijk gebied verder opgeleid zouden worden.
Eind' 42 drong hij er uit Washington telegrafisch bij Gerbrandyen van Lidth
op aan om dienstplichtigen die enige Indische ervaring hadden, niet in de
Irene-brigade op te nemen maar toe te voegen aan de (zwakke) Knil-
eenheden in Australië. Zijn verzoek werd in de Commissie-Oorlogvoering
besproken en er werd afwijzend op beschikt: de oorlog in Europa ging vóór
en was Nederland eenmaal bevrijd, dan zou dáár het militair en burgerlijk
apparaat opgebouwd worden dat, aldus het antwoord aan van Mook,
voor 'herbezetting en wederopbouw van Indië' nodig was - een groot
apparaat, 'teneinde daarbij de Nederlandse vlag te doen domineren boven
het Geallieerde element.' 1
Enkele maanden later, begin april '43, wees van Mook in de Commissie-

Oorlogvoering met kracht op de wenselijkheid, hem de beschikking te
geven over de nodige gezagsbataljons: kon de marine daartoe geen krachten
afstaan? Furstner weigerde: zijn mariniers wilde hij vasthouden en geen
enkele Nederlandse oorlogsbodem kon opgelegd worden; zou de regering
tot dat laatste besluiten, dan zou, stelde hij op schrift, 'daarmede de goodwill,
die wij in drie jaren van gezamenlijke oorlogvoering bij de Britse marine
en bij het Britse volk verkregen hebben, met één slag verloren ... zijn';
hij voelde trouwens niets voor de vorming van gezagsbataljons. 'Ik geloof
juist', schreef hij,

'dat men een strijdmacht, hetzij een vloot, hetzij een leger, hetzij een amfibie-
korps alsde marinierssteedsmoet opleidenvoor de oorlog, dat men het steedsde
phasevan de grootste opoffering, het gevecht, voor ogen moet stellen, wil men
een organisatie van werkelijk strijdbare mannen scheppen. In het tegenover-
gestelde geval krijgt men als het ware een korps politie-agenten, mensen die
alleen denken aan een goed gewapendeeigenmacht tegenover een slechtgewa-
pende tegenstander.
Wij zullen er alles op moeten zetten om onze landbataljons hun gelijk-

waardigeplaatste doen veroverel1naast en eventueeltemidden van deAmerikaan-
se en Australischebataljons.

1Telegram, 9 jan. 1943, van GerbrandyaanvanMook,weergegevendoor getnige
van Kleffens,a.v., dl. VIII c, p. 491.
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