
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

Welke zal de indruk zijn op de inheemse bevolking als bekend wordt, dat
de soldaten die het gezag komen handhaven, nooit tegenover een werkelijke
vijand gestaan hebben? Als het woord dat zo vaak in de geschiedenis strategisch
inzicht verduisterd heeft, nl. het veel misbruikte woord 'prestige-overweging',
ook door mij gebruikt mag worden: prestige zullen die parade-soldaten als
'gezagshandhavers' zeker niet hebben.
Mijn conclusie ... is dus: voor de marine, waaronder het korps mariniers

onherroepelijk blijft ressorteren: inzet tot het uiterste, overal waar voordelen op
de vijand zijn te behalen; voor de landmacht: concentratie... in operatie-
gebieden waar de vijand werkelijk wordt ontmoet.' 1

In een contra-beschouwing begon van Mook met er op te wijzen dat het
Nederlandse gezag in Indië geknakt was,

'de grondslag van feitelijke superioriteit van de Nederlander, die, ondanks onze
latere koloniale theorie, in de feitelijke verhoudingen nog steeds aanwezig was
en invloed had, is vervallen. Daarom zal veel afhangen van de wijze waarop
wij terugkomen. Hoe groter het aandeel zal zijn dat wij dan dadelijk in de
herovering, de herbezetting en het herstelnemen, hoe gemakkelijker de relaties
zullen worden hervat. Dit betekent echter onder de huidige omstandigheden dat
wij alle krachten dáárop moeten concentreren en dat ieder verbruik van krachten
elders, hoe goed ook bedoeld, onze kansen in dit deel van het koninkrijk, dat
zo belangrijk is voor de toekomst van dat rijk, vermindert ... Wanneer wij
niet tot hervatting van het bestuur, dadelijk bij de bevrijding, in staat zouden
zijn, zou dit wel moeten leiden tot een Geallieerd (Amerikaans) bestuur, hetgeen
de gehele vraag van het herstel van ons gezag in Nederlands-Indië een open
vraag zou rnaken.

Ook dit is, bij de geringe middelen die ons ten dienste staan, een zaak van
eoncentratie van krachten en economie van doelstellingen. Het is betrekkelijk
zonderling, dat de bezetting van Nederlands-Indië eigenlijk nog niet tot een
fundamenrele herziening van onze krachtenverdeling en tot een duidelijke for-
mulering van onze doelstellingen op militair en burgerlijk gebied heeft geleid.'

Van Mook betoogde voorts dat het natuurlijk mogelijk was dat er tussen
de bevrijding van Nederland en de herovering van Nederlands-Indië 'een
zeer lange periode' kwam te liggen, maar, waarschuwde hij: 'men mag
daarop niet rekenen.' Tegen het 'ideaal van de vorming van verscheidene
divisies' had hij geen bezwaar, doch, schreefhij, '(het) verdient de voorkeur
om in ieder geval alles te zetten op het verkrijgen van voldoende bezettings-
troepen. Het verkrijgen van deze troepen is belangrijker dan het vormen

1 Furstner: 'Nota n.a.v. de vergadering van de Commissie-Oorlogvoering d.d.
9 april 1943', p. 4-5 (Collectie-H.]. van Maak, bundel 1943).


