
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

Het verkrijgen van meer informatie uit Indië 'en het scheppen van con-
tacten' moesten, aldus van Mook, 'vóór alles gaan'; voor 'subversieve
propaganda, sabotage en dergelijke bewegingen' achtte hij 'de tijd nog niet
gekomen.' 'Ook voor commandos', schreef hij (hij doelde op het Korps
Insulinde), achtte hij 'de tijd zeer ongunstig, daar zij eerst betekenis krijgen,
warmeer en zodra een offensieve militaire actie in het uitzicht komt ...
Eerst als wij werkelijk weten, hoe de zaken in Indië staan' (die kennis ontbrak)
'en over de nodige contacten beschikken' (die waren er niet) 'komt de
voorbereiding van S[pecial] O[perations]-werk aan de beurt;'!

Iets van eoncentratie in Australië wist van Mook te bewerkstelligen: het
Knil-detachement van Curaçao werd erheen gebracht en besloten werd, op
de Antillen en in Suriname vrijwilligers op te roepen die zich naar Australië
zouden begeven, maar als hij op meer krachten aandrong, kreeg hij van
Gerbrandy steeds te horen dat hij moest wachten tot Nederland bevrijd
was. Hopeloos! 'Toestand is thans reeds van dien aard', seinde hij begin
februari '44 uit Washington aan de Commissie-Oorlogvoering,

'dat uitvallen [van] een of twee mensen voortgang lopende werk bedreigt,
terwijl in belangrijke onderdelen [van] onze taak als voorlichting USA, bezetting
aangeboden plaatsen in organisatie Far Eastern Division Unrra", [radio-]uit-
zendingen San Francisco, zorg voor en werving Indonesiërs, voorbereiding
recrutering voor Indo [nesië]-dienstNederland, enz. niet of slechtszeer gebrekkig
kan voorzien worden. Door feit dat terwijl arbeid [voor] Nederland geconcen-
treerd [isin] Engeland en Amerika, arbeid voor Indië uit aard der zaak verspreid
over Engeland, Amerika, Indië, Australië, wordt dit allesnog gecompliceerd ...
Voorbereiding terugkeer, waarmede veel grotere staf voor Nederland reeds
twee jaar bezig", moet nog beginnen voor Indië, zonder dat gerekend kan wor-
den op noemenswaardige versterking der nu reeds zwaar belaste organisatie
... Moet wijzen op toenemende ontmoediging ook bij medewerkers ... voor
gebrachte minimale herhaal minimale personeelsversterking.' •

*

De meningsverschillen over de vraag waar de beschikbare krachten samen-
getrokken moesten worden, concentreerden zich in de tweede helft van
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